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 Cassiodorus

Voorwoord
Het is tijd voor… Misschien heeft u 
meegedaan aan Stoptober: 28 dagen niet 
roken. ‘Stoptober is wetenschappelijk 
onderbouwd én een bewezen effectieve 
methode die ondersteunt bij het stoppen 
met roken. Het heeft een positieve 
insteek waarbij sociale steun een 
kernelement is’, lees ik … wauw! En 
onlangs toen het nieuwe jaar begon: 
Dry January: een maand of langer, geen 
alcohol drinken. Meedoen betekent: 
‘ervaren wat een alcoholpauze met je 
doet. Meedoen kan met Ikpas.nl én biedt 
ook een coach en een dagboek aan’, 
lees ik…wauw! Het is tijd voor vasten en 
bezinning. Veertig dagen lang. Veertig 
is gekozen omdat het in de Bijbel een 
belangrijk getal is: het staat voor ‘een 
volle generatie’. In de Bijbel komt het 
getal veertig regelmatig terug. Noach 
wachtte bijvoorbeeld veertig dagen 
voordat hij uit zijn boot stapte. Mozes 
verbleef veertig dagen op de Sinaïberg 
en kreeg toen pas de Tien Geboden. 
Elia zwierf veertig dagen in diezelfde 
omgeving en ontmoet dan God. Bij Jezus 
komen deze verhalen samen als ook hij 
zichzelf veertig dagen terugtrekt in een 
woestijn. Daar worstelt hij enorm met 
zijn roeping, maar uiteindelijk staat 
hem alles helder voor de geest en begint 
hij zijn publieke optreden. Telkens dus 
een periode van veertig dagen waarin 
een persoon in de Bijbel intens zoekt 
en een nieuw leven met God vindt. In 
deze Onderweg vindt u inspiratie om 
mee te doen met deze bezinningstijd 
op weg naar het nieuwe leven dat we 
met Pasen vieren. Ook dit lijkt een 
persoonlijke uitdaging, maar laten we 
het vooral sámen doen. Met onze vaste 
hoofdcoach! 
Joost van Duin

PCI - Noodhulp
Heeft u om wat voor reden 
dan ook hulp nodig? Neem 
contact op met de (PCI) 
Parochiële Caritas Instelling, 
tel. 0575-711 310 of
aanvraag@caritas12apostelen.nl
www.caritas12apostelen.nl

 06 103 19 638
het telefoonnummer voor:
ziekenzalving,  
ziekenzegen en uitvaart      

St. Catharinakathedraal Utrecht
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Vastentijd en Pasen 2025
Onderweg naar Pasen worden wij veertig dagen lang gevraagd ons te bezinnen 
op onszelf. Hoe staan wij in het leven, naar God onze schepper, naar onze 
medemens, naar onszelf. Gaandeweg mogen wij ervaren, dat wanneer wij in 
geloof durven vertrouwen op onze schepper, onze ogen de naaste zoeken en 
ons hart zich voor hen opent. Dat wij met vallen en opstaan, en met hulp van 
Gods Geest, in deze veertig dagen ons ware zelf kunnen vinden. Dat wij met 
die ervaring kunnen ontdekken, hoe diep onze verbondenheid met God in ons 
geworteld is. 

Een zoektocht waarbij het gedicht 
“Graankorrel” van Aloys Wijngaards 
een steun en leidraad mag zijn. In deze 
zoektocht zijn wij op weg naar Pasen. 
Door de dood heen naar nieuw leven, 
zoals die graankorrel, die door te sterven 
nieuw leven voortbrengt.

Graankorrel
U die mij roept
Mij vraagt
Te sterven aan mijzelf

U die mij vraagt
En zegt
Laat alles los
En volg mij

U die mij zegt
Te dienen
Als de minste
Van Uw leerlingen

U die mij leert
Geen eer te vragen
Dan voor Hem
Die U zendt

U die mij zendt
Om graankorrels te zaaien
Voed de zaden
Met Uw levend water

U die de aarde hebt doordrenkt
Met Uw zachte regen
Zegen ons
Met Uw Geest

Hij leeft weer
Hij leeft weer
En nog steeds
Raakt hij de mensen
Roept ze op
Zonder bevel
Maar aardig en zachtmoedig:
Wil jij met mij 
Naar de mensen gaan
Ze bijstaan en ze troosten
Ze geven van je overvloed
Aan liefde en aan trouw

Hij leeft weer
En nog steeds
Doorstraalt hij mensen
Met zijn Geest
Ze inspirerend
Zonder dwang
Maar ze bemoedigend:
Ga jij voor mij
Naar mensen met mijn woord
Van leven en van vreugde
Van vriendschap en van hoop
Leef liefde voor

Hij leeft weer
En nog steeds
Kwetsbaar als druiven
Vermalen als graan
Breekt hij het brood
Zegent de wijn
De basis van een nieuwe band:
Deel jij van mij
De gaven rond
Verkondig mij:
Gestorven en verrezen
Heer van nieuw leven

In het donker van de paasnacht wordt 
“Het levenslicht” binnengedragen, “Het 
nieuwe Leven!” “Hij leeft weer” en spoort 
ons allen aan zijn levenswerk voort te 
zetten. Naar de mensen en hen bijstaan 
in vreugde en verdriet. Naar de mensen 
gaan met zijn woord van leven, vreugde, 
vriendschap, hoop en liefde. Naar de 
mensen gaan, om te breken en te delen, 
en uit te roepen: “Hij was gestorven maar 
is verrezen, Hij de Heer van nieuw leven”.
Steeds weer mogen wij opnieuw 
beginnen, hoe somber het er ook uitziet 
om ons heen, hoeveel zorgen wij ons ook 
maken. Lees ook keer op keer het gedicht 
“Hij leeft weer” van Aloys Wijngaards en 
laat je steeds opnieuw inspireren. Hij is 
niet dood Hij leeft in ons hart. Al meer 
dan 2000 jaar mogen wij zeggen “En 
nog steeds…..” Steeds opnieuw staan 
er mensen op die zich laten inspireren, 
ja het gebeurt nog iedere dag. Steeds 
opnieuw wordt het weer Pasen.

Zalig Pasen!

Diaken Anton Bos
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De Passie 2025
‘Elkaar vasthouden’

In 1945 eindigde de Tweede Wereldoorlog. De toen verkregen vrijheid lijkt 
nu – na 80 jaar – te wankelen. We zijn gewend aan een veilig en goed bestaan, 
maar zijn bijna vergeten hoe kostbaar vrede en welvaart zijn. We worden 
overspoeld met de ene na de andere crisis: milieurampen, vluchtelingen, 
vervuiling, uitbuiting, ondermijning van de democratie en nepnieuws. We 
verliezen ons houvast en dat maakt ons onrustig en onzeker. We lijden 
zichtbaar en onzichtbaar onder een verborgen kruis. De reactie hierop is het 
thema dat we in de Passie 2025 willen uitdragen: ‘Elkaar vasthouden’.

In onze digitale samenleving zijn we 
verslaafd geraakt aan onze beeldschermen. 
We kunnen alles opzoeken. Kunstmatige 
Intelligentie (AI) genereert antwoorden 
op al onze vragen. Maar onze problemen 
worden er niet mee opgelost. We zien de 
eenzaamheid groeien en de polarisatie 
toenemen. Ons geloof wankelt en de 
bestaanszekerheid staat onder druk. We 
willen vrijheid, maar nemen te weinig 
verantwoordelijkheid zo lijkt het. 

Achter het kruis zit veel leed verborgen. 
Jezus heeft door het opnemen van het 
kruis een duidelijke keuze gemaakt. 
Wat, als wij dat ook zouden doen? Laten 
we elkaar vasthouden, elkaar in de 
ogen kijken en elkaar overeind helpen 
op de momenten van diepe duisternis. 
In deze onzekere tijd is elk gebaar van 
medemenselijkheid kostbaar. Juist door 
de ander te laten voelen en merken dat je 
er voor elkaar wilt zijn. Daarin schuilt de 
opstanding uit de dood. 

De Passie 
Ook in De Passie van 2025 vormt het 
lijdensverhaal van Jezus de leidraad. We 
gaan met hem onderweg en voelen en 
leven mee met wat Hij te dragen kreeg. 
Het lijdensverhaal wil en kan richting 
geven aan ons leven, het kan antwoord 
geven op de vraag wat onze rol in deze 
wereld is. De afbeelding van de Duitse 
priester-schilder Sieger Köder toont een 
kruis waarachter het leed verborgen is: 
onzichtbaar verdriet, pijn en lasten. Dat 
vraagt om steun van mensen die die last 
willen delen, die elkaar willen vasthouden, 
ook als het moeilijk wordt. Zo zijn we 
met elkaar in staat de opstanding, de 
verrijzenis te bewerkstelligen. Ook Jezus 
droeg een kruis. Zijn dood heeft ons de 
verrijzenis gebracht.

Stille tocht
Voorafgaand aan de passieviering van 
15.00 uur op Goede Vrijdag in Vorden 
is er een ‘stille tocht’, waarin we dit 
jaar vooral willen stilstaan bij het einde 

van de Tweede Wereldoorlog 80 jaar 
geleden. Dat we ons blijven herinneren 
hoe kostbaar vrijheid is. We herdenken 
de vele oorlogsslachtoffers. We dragen 
symbolisch een groot kruis mee om 
onze solidariteit te tonen met allen die 
nog steeds geslachtofferd worden in de 
oorlogen wereldwijd. We mogen hen niet 
vergeten. Laten we een signaal afgeven en 
meelopen met de stille tocht. We willen 
in onze wereld geen oorlog meer, maar 
ook geen onderdrukking of uitbuiting! 
U kunt bloemen meebrengen om zo uw 
solidariteit met de slachtoffers kenbaar 
te maken. De bloemen kunnen na afloop 
op het kerkplein bij het kruis worden 
gelegd. Van harte hopen we dat velen 
meelopen en het kruis mee willen dragen. 
Een symbolische manier van ‘Elkaar 
vasthouden’. Door onze aanwezigheid 
tonen we ons vertrouwen in het goede van 
de mens. 
Wilt u bij de stille tocht het 
kruis helpen dragen? Meld u dan 
aan via het parochiesecretariaat, 
telefoon 0575 711310 of e-mail 
secretariaat@12apostelen.nl. 

Projectkoor 
Ook dit keer is er een groot projectkoor 
samengesteld met zangers uit de 
gehele Achterhoek. Het koor onder 
leiding van dirigent Frank Sterenborg 
en de solisten Karin Hukker, Herman 
Riethorst en Johnny Bomers wordt 
instrumentaal ondersteund door het 
combo bestaande uit Miriam Versteegen, 
Patrick Meutstege, René Ooijman, Erik 

Leferink en Hilde Wijlens. Met beelden 
en actuele verhalen (niet alleen over 
oorlogen, maar ook over hoop) loopt 
het hedendaagse lijden als een leidraad 
door het passieverhaal. De liederen van 
onder andere Stef Bos, de Dijk, Volumia, 
Clouseau, Matthijn Buwalda, Ernest 
Beuving en Danny Vera ondersteunen de 
verhalen en hun boodschap. 

Iedereen is van harte welkom. Per 
viering zijn er in Vorden maximaal 350 
kaarten beschikbaar en voor de viering 
in Lochem maximaal 300 kaarten. De 
toegang, inclusief boekje met verhalen, 
foto’s en liedteksten, bedraagt € 5,00 voor 
volwassenen. Voor kinderen tot 12 jaar 
voldoet een vrije gift. We hopen daarmee 
een deel van de kosten te kunnen dekken. 
Extra giften blijven altijd welkom. 

Passievieringen en stille tocht
 Passieviering op 13 april (Palmzondag) in de St. Isidoruskerk in Sint 

Isidorushoeve; aanvang 20.00 uur.
 Passieviering op woensdag 16 april in de H. Josephkerk in Lochem; 

aanvang 20.00 uur.
 Passievieringen op 18 april (Goede Vrijdag) in de Christus Koningkerk 

in Vorden; aanvang 15.00 uur en 19.00 uur.
 Stille tocht op 18 april (Goede Vrijdag) bij de Christus Koningkerk in 

Vorden; aanvang 14.30 uur.

Een wereld vol onrust en verdeeldheid! 
Zoveel dat ons zorgen baart! 
Het maakt ons onzeker en angstig. 
Wie kunnen we nog vertrouwen? 
Bij wie vinden we houvast? 

‘Elkaar vasthouden!’ 
Elkaar niet laten vallen, maar er zijn! 
Steun bieden! 
Volhardend aanwezig!  
Liefdevol nabij.
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Samen met het pastoresteam werkt het 
bestuur aan een goede toekomst voor de 
parochie. Wil je daaraan bijdragen en 
beschik je over bestuurlijke, financieel/
administratieve en/of communicatieve 
vaardigheden in de breedste zin van het 
woord? Dan wil het bestuur graag in 
contact met je komen. 

Naast genoemde voorwaarden wordt 
verwacht dat je, overeenkomstig het 
gestelde in het 
“Algemeen reglement voor het 
bestuur van een parochie”
(profielschets RKK Bisdom reglement)

● praktiserend rooms-katholiek bent
● de leer van de katholieke kerk 

onderschrijft
● een levensstaat voert die daarmee 

overeenstemt
● woonachtig bent in de parochie 

HH. Twaalf Apostelen
Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)  

maakt deel uit van de benoemings-
procedure.

Nadere informatie voor bovengenoemde 
vacatures kunnen worden verstrekt door 
pastoor Hans Pauw  
(e-mailadres h.pauw@12apostelen.nl of 
telefoon 06 30162927).

Cassiodorus
Wie was hij? De eerste minister van de 
Oost-Gothische koning Theodorik in 
de zesde eeuw. Als sleutelfiguur tussen 
de Grieks-Romeinse traditie en de 
christelijke, schreef hij brieven namens 
die koning aan keizers, pausen, politici en 
militaire leiders. Die bundelde hij onder 
de titel: ‘Variaties’. Daarnaast publiceerde 
hij op verzoek van vrienden een traktaat 
over de ziel. Priester, theoloog en 
psychoanalyticus Joost Baneke, auteur bij 
de stichting Middeleeuwse Monastieke 
Teksten en Cultuur heeft deze teksten 
vertaald. Een primeur!
Op zaterdag 29 maart 2025 is de 
boekpresentatie in de H. Johannes 
de Doperkerk te Zutphen. 
Zie pagina 27.

Wat opvalt is, hoe herkenbaar voor velen 
van ons de gedachten en opvattingen uit 
die tijd zijn. Eigenlijk logisch want zowel 
de koning als de schrijver waren gelovig. 
Haalden hun inspiratie uit de bijbel. In 
een van de brieven aan een senator wordt 
er om een citerspeler voor een collega-
koning gevraagd. Cassiodorus wordt 
helemaal lyrisch als hij het verzoek kracht 
bij wil te zetten: 
‘Wat is er grootser dan musica die met 
zoete klanken het hemels kunstwerk 
kan ordenen en in staat is om de 
overeenstemming die overal in de natuur 

verspreid is met 
de gratie van 
haar vermogen te 
weerspiegelen?’ 

In het Traktaat 
over de ziel, 
herkennen we 
onszelf nog 
meer. Ook dat 
spreekt vanzelf 
want de morele 

en natuurlijke vermogens van de mens 
zijn psychologisch gezien natuurlijk 
van alle tijden. Kerkvaders noemen 
de rechtvaardigheid, bezonnenheid, 
standvastigheid en matigheid de 
grondvesten van ons gedrag. Daarnaast 
worden er nog drie genoemd: 
contemplatie, beoordelingsvermogen en 
het geheugen. De natuurlijke vermogens 
van de ziel, waaronder de vijf zintuigen, 
helpen de mens om geestelijk te groeien.
‘Vandaar dat degenen die rijp van jaren 
zijn, geacht worden beter te kunnen 
denken omdat wanneer de ledematen 
verouderd en de lichamelijke zintuigen 
verzwakt zijn, zij zich maximaal kunnen 
richten op het geven van adviezen.’
( Hoezo leeftijdsdiscriminatie, zouden wij 
nu zeggen!) 

Cassiodorus maakt onderscheid tussen 
slechte en goede zielen. Hij noemt een 
aantal kenmerken van beide groepen. De 

slechteriken hebben een bewolkte blik. 
Ze verspreiden leugens, denken als een 
kip zonder kop, haten wat deugdzaam 
is. Wanneer hun impulsieve begeerte 
verdwenen is, worden ze somber. Een 
zuiver verstand bezitten deze zielen niet 
meer, omdat ze in de draaikolk van het 
wild vertier zijn gesprongen.
Goede mensen hebben een vrolijke 
oogopslag, zijn openhartig en innemend. 
Ze willen niemand kwetsen. Als ze zelf 
belasterd worden, negeren ze dat. Zelfs 
aan degenen die hen met bittere haat 
achtervolgen, schenken ze hun liefde. 
Ze leven sober, zijn nederig, streng en 
toch liefdevol. Houden van heilzame 
afzondering. De mensen verkeren graag 
in hun gezelschap, want ze maken 
anderen blij.

Wederom confronterend! Durven we 
onszelf na deze passages nog eerlijk een 
spiegel voor te houden? Of vluchten we 
naar een lachspiegel? Waarschijnlijk 
herkennen we in beide groeperingen een 
aantal van onze gedragingen. 
Cassiodorus eindigt zijn traktaat met een 
schitterend gebed.
‘Bevrijd mij van mijzelf en bewaar mij 
in U. Bestrijd wat ik gedaan heb en 
bescherm wat U gemaakt hebt. Dan 
zal ik mezelf zijn, als ik de Uwe ben 
geworden.’

Louise Leneman

Oproep voor parochiebestuurders
Om aan een goede toekomst voor de parochie HH. Twaalf Apostelen te 

werken heb je een volledig bestuur nodig met zes portefeuilles. 
Wij zijn dringend op zoek naar mensen die een goed gevoel hebben bij onze 

parochie en enthousiast zijn een bestuursfunctie te vervullen. Binnen het 
parochiebestuur zijn de volgende functies vacant.

   vicevoorzitter   
   penningmeester   

   portefeuillehouder communicatie   
   portefeuillehouder gebouwen   

   portefeuillehouder begraafplaatsen   
   portefeuillehouder personeels- en vrijwilligersbeleid   



6 Onderweg Uit de parochie

Initiatieven in de parochie

Hongerdoek hangt 
in H. Josephkerk te 
Lochem

Hongerdoek 2025/2026 ‘Samen dromen- 
Liefde zij daad’

Ieder jaar hangt er in de H. Josephkerk 
in Lochem een hongerdoek. Tijdens 
de vieringen op de zondagen van de 
veertigdagentijd wordt tekst en uitleg 
gegeven over de betekenis van de 
afbeelding gekoppeld aan het evangelie 
van die zondag. Kom kijken en luisteren. 
De vieringen beginnen om 10.00 uur. 

Oorsprong en vervolg
De katholiek kerk staat bol van traditie 
en symboliek. We vergeten vaak dat deze 
uiterst dynamisch is, mits men er open 
voor wil staan en er een actuele dimensie 
aan wil geven. De hongerdoeken, ook wel 
veertigdagendoeken genoemd, stammen 
uit de tijd van de middeleeuwen. De 
gedachte erachter was dat wanneer het 
altaar, het Allerheiligste (geconsacreerde 
hostie in monstrans) en de Crucifix aan 
het zicht waren onttrokken, de gelovigen 
beter in staat zouden zijn te doen waar 
de vastentijd voor is bedoeld: bezinning, 
boete, bekering en gebed. Het doek werd 
doorgaans enkel tijdens het opheffen 
van de geconsacreerde gedaanten brood 
en wijn even terzijde geschoven. Uit 
dezelfde tijd stamt ook de gewoonte om 
de heiligenbeelden in de kerk, tijdens de 
vastentijd, middels doeken aan het zicht 
te onttrekken.
In 1976 blies Misereor, de Duitse 
missieorganisatie, de Middeleeuwse 

traditie nieuw leven in, om de bezinning 
op het leven en lijden van Jezus in onze 
tijd te verdiepen en te versterken. De 
nieuwe doeken leggen een verbinding 
tussen de traditie van het vasten en 
hedendaagse wereldwijde problemen 
als honger en armoede. Elke twee jaar 
nodigt Misereor een kunstenaar uit 
Afrika, Latijns-Amerika of Azië uit om 
een nieuw schilderij te maken. Van 
het schilderij worden hongerdoeken 
gemaakt die gebruikt worden tijdens 
bezinningsmomenten tijdens de 
40-dagentijd in protestantse en rooms-
katholieke kerken.
Vastenactie Nederland nam in 2000 het 
idee van de Duitse organisatie Misereor 
over. De hongerdoek 2025/2026 heet 
‘Samen dromen – Liefde zij daad’. Dit is 
de 25ste doek dat wordt uitgegeven.

Werkgroep voor liturgie
H. Josephkerk Lochem

80 jaar vrijheid
Na de gezamenlijke pinkster- en 
Mariaviering, is in 2024 ook 
Kerstmis samen met naburige 
geloofsgemeenschappen gevierd in 
de H. Johannes de Doperkerk in 
Keijenborg. Gezien het enthousiasme 
is afgesproken om in 2025 vier keer 
een viering te houden, waarbij vanuit 
diverse geloofsgemeenschappen wordt 
meegedacht en meegewerkt. In de eerste 
helft van 2025 zijn 30 maart en 18 mei 
gepland, resp. in het kader van 80 jaar 
vrijheid en de Mariamaand. 

De bevrijding is ook in de Achterhoek niet 
zonder slag of stoot gegaan. Er zijn vele 
herinneringen en/of monumenten aan 
mensen of gebeurtenissen die het waard 
zijn om niet te vergeten. Daarom zal er 
op 30 maart 2025 om 10.00 uur in de H. 
Johannes de Doperkerk in Keijenborg een 
gezamenlijke herdenking plaatsvinden 

met tekst, muziek en zang. Ook zal in de 
kerk een kleine tentoonstelling worden 
ingericht met artikelen en foto’s uit die 
periode. 

Kom, kom d’r in!
Geen concert, geen preek, wel een uur 
samenzijn met gedachten en liederen. Het 
koor 2gether - met leden uit Keijenborg, 
Zelhem, Steenderen en omgeving - wil 
met dit optreden een boodschap bieden 
en inspiratie brengen aan de luisteraar. 
Een uur in het hier en nu, even wat 
anders. 

Hoe kijk jij? 
Hoe kijk jij naar een ander? Zwart/wit? 
Goed/fout? Denk niet in hokjes, maar 
kijk naar alles wat daar tussenin zit. En 
misschien is het ook goed om niet zwart/
wit naar jezelf te kijken en de lat voor 
jezelf wat lager te leggen, zodat je niet 
vastloopt. 
De veertigdagentijd is bezig. Binnen de 
katholieke kerk een eeuwenoud gebruik 
om te matigen in eten en om je te 
bezinnen en te bidden. De laatste jaren zie 
je dat vasten op een andere manier wordt 
ingevuld. Vasten als bewuste adempauze, 
een vorm van bezinnen en loslaten. 
Zwart/wit of Multicolor? 



 Onderweg    7Uit de parochie

Het leven is zoveel mooier als je meer 
genuanceerd kijkt naar alle kleuren, naar 
elkaar en naar jezelf. Aan de hand van 
teksten en zang nemen wij je mee rondom 
het thema “Hoe kijk jij? Zwart/wit of 
Multicolor?”

Het verrassende optreden is op zondag  
6 april om 10.00 uur in de H. Johannes 
de Doperkerk te Keijenborg. Koor 2gether 
nodigt je uit: Kom, kom d’r in! 
De toegang is gratis.

Gregoriaans Getijden-
koor Sint Jan
We staan aan de vooravond van 
de Goede Week. De week begint 
op Palmzondag en duurt tot en 
met Stille Zaterdag. Het zijn de 
laatste zeven dagen van de vasten of 
veertigdagentijd. In de Goede Week 
herdenken we het lijden en sterven 
van Jezus Christus, de kern van het 
christelijke geloof.

Vespers van Palmzondag  
13 april (16.30 uur)
Palmzondag is de eerste dag van de 
Goede Week, de zondag vóór Pasen. We 
herdenken dan de feestelijke intocht 
van Jezus in Jeruzalem. Tijdens deze 
feestelijke intocht bejubelde een grote 
mensenmenigte Jezus met de woorden 
uit het Oude Testament: “Hosanna, 
gezegend de komende in de naam des 
Heren”. Met de jubel van het “Hosanna” 
tijdens de palmprocessie voorafgaande 
aan de vespers op Palmzondag opent het 
Gregoriaans Getijdenkoor Sint Jan uit 
Zutphen de Goede Week.

Metten en Lauden 19 april 
(7.30 uur)
In de vroege ochtenduren van 
paaszaterdag in de verstilde ruimte van 
de St. Janskerk in Zutphen zingt het koor 
de Metten en Lauden, twee gedeelten 
uit het kerkelijk getijdengebed, als 
voorbereiding op het hoogfeest van Pasen. 
De Metten en Lauden zijn het begin van 
het dagelijks koorgebed, maar krijgen op 
deze dag na de kruisiging en graflegging 
van Jezus een diepere betekenis door 
de indrukwekkende meditaties in een 
opeenvolging van psalmen, klaagzangen 
van Jeremia en prachtige responsoria. 
Door de eeuwen heen zijn de mooiste 
gezangen uit het Gregoriaans in deze 
vroege liturgie bijeengebracht. In 
droefheid en berusting vormt het koor als 
het ware de dodenwacht bij Jezus’ graf, 
maar is daarnaast ook vol verwachting 
over dat wat komen gaat. Het ritueel met 
de 15 kaarsen, 14 ongebleekte als rouw en 

één witte als symbool van Christus en zijn 
opstanding op de driehoekige kaarsenegge, 
geeft een extra dimensie aan deze viering. 

De Metten beginnen op Stille Zaterdag 
om 7.30 uur en worden om 9.30 uur 
gevolgd door de Lauden. Tussen de 
Metten en de Lauden wordt er in de 
kerk een ontbijt geserveerd. U kunt 
zich hiervoor opgeven per e-mail: 
info@getijdenkoorstjanzutphen.nl of 
telefonisch: 06 – 513 364 79. De kosten 
hiervoor bedragen € 15.

Vespers van Paaszondag  
20 april (16.30 uur)
Op het hoogfeest van Pasen sluit het koor 
af met het zingen van de vespers, het 
avondlijk koorgebed. Naast de hymne 
“Salve festa dies” zingt het koor de 
antiphonen, psalmen en het magnificat 
uit de paasvespers. Deze Gregoriaanse 
gezangen versterken de beleving van stilte 
en verbondenheid met het goddelijke en 
spirituele. 

Een nieuwe weg te 
gaan?
De Werkgroep voor Liturgie van de 
geloofsgemeenschap van de H. Joseph 
aan de Nieuweweg in Lochem vond het 
tijd om op zoek te gaan naar “een nieuwe 
weg”. Een nieuwe KRUISWEG!

Niet dat het verhaal van de kruisweg 
verouderd is en dus vernieuwd moest 
worden. Natuurlijk niet, maar we 
gebruikten al vele jaren dezelfde versie. 
Een mooi moment om de vorige eens 
tegen het licht te houden en vooral ook 

om op zoek te gaan naar wat anders. Zo 
gezegd – zo gedaan.
We besloten het thema op de voorpagina 
onveranderd te laten.

Kruisweg
“EEN WEG TE GAAN”
Zoekend troffen we zo maar prachtige 
zwart-wit lino’s aan die we als leidraad 
voor onze vernieuwde kruisweg kozen. 
Bij elke statie vonden en schreven we 
ook teksten die voor ons gevoel meer 
aansloten bij de samenleving van nu. Als 
uitganspunt vonden we dat het Bijbelse 
lijdensverhaal van Jezus dat we op Goede 
Vrijdag overdenken en daarover mediteren 
natuurlijk overeind moest blijven.

De teksten en meditaties nodigen de 
aanwezigen uit te reflecteren – naar 
zichzelf te kijken – de link naar nu te 
leggen. Sommige teksten zijn dan een 
soort spiegel voor jezelf.
Ook onveranderd is gebleven dat 
op diverse momenten muziek van 
de Matthäus Passion van Bach ons 
meeneemt in het lijdensverhaal van die 
Goede Vrijdagmiddag.
Werkgroep voor liturgie 
H. Josephkerk Lochem

Uitleg over de Psalmen 
door Joost Baneke
Psalmen zijn gebeden die in bijna al onze 
vieringen gezongen of gezegd worden. 
Ze stammen uit de Joodse traditie, maar 
hebben al vanaf de eerste eeuwen van 
onze kerk een christelijke betekenis 
gekregen. De Psalmen hebben ook een 
diepe psychologische betekenis. Juist in 
de Vastentijd, een periode van bezinning 
voor Pasen, bieden de Psalmen een 
gelegenheid voor extra verdieping. Aan 
de hand van de 6e -eeuwse kerkvader 
Cassiodorus, en de 20e -eeuwse 
verzetsman Dietrich Bonhoeffer zullen 
enkele Psalmen worden gebeden en 
uitgelegd. 

Data: vrijdag 14 en 21 maart 2025
Tijd: 11.00-13.00 uur 
Locatie: parochiesecretariaat,  
Van Heemstrastraat 4, Zutphen.
Opgave: per e-mail: 
secretariaat@12apostelen.nl
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Het Jubeljaar
 
Het jaar 2025 is in de Katholieke Kerk een zogenaamd 
Jubeljaar, ook wel Heilig Jaar genoemd. Velen zullen het hebben 
meegekregen, maar wat is de achtergrond, geschiedenis en 
betekenis van een Jubeljaar?

40-dagenretraite van 
de jezuïeten
De digitale 40-dagenretraite van de jezuïeten, getiteld ‘Hij is onder ons’, 
start op Aswoensdag (5 maart 2025) en eindigt op Paaszondag. 

Ons leven raakt soms zo vol met drukte 
en zorgen dat we vergeten dat Hij onder 
ons is. De retraite helpt je om ruimte 
te maken voor Gods aanwezigheid, 
eenvoud, rust en innerlijke vreugde. 
De retraite, geschreven door Anne 
Criado en Gery van der Vlies, is een 
uitnodiging om ballast los te laten, rust 
te vinden en Pasen intenser te beleven. 
Laat je raken door stilte, 
eenvoud en innerlijke 
vreugde

Met ruim 20.000 
deelnemers uit Nederland 
en Vlaanderen zijn de 
digitale retraites van 
de jezuïeten inmiddels 
een begrip. Deelnemers 
ontvangen dagelijks 
een gebedsmail met een 
Bijbeltekst, meditatieve 
vragen, inspirerende 
citaten en praktische 
gebedstips. Dit vormt 

een waardevolle ondersteuning voor je 
innerlijke voorbereiding op Pasen.
De 40-dagenretraite is gratis en 
toegankelijk voor iedereen. Meld je 
aan via www.40dagenretraite.org en 
ontvang vanaf Aswoensdag dagelijks 
een inspirerende gebedsmail. Als je 
eerder hebt deelgenomen, hoef je je niet 
opnieuw in te schrijven.

Om de oorsprong van het Jubeljaar 
te vinden moeten we terug naar een 
Joodse traditie die te vinden is in het 
Oude Testament. Daarin schrijft de 
Wet van Mozes voor om elk zevende 
jaar een sabbatjaar te houden. Dit 
alles was gerelateerd aan de agrarische 
samenleving in die tijd. Zes jaar werden 
de akkers bebouwd, het zevende jaar 
bleef de grond braak liggen om het tot 
rust te laten komen. Dat zevende jaar 
was ook om schulden kwijt te schelden. 
Na zeven keer zeven (49) jaar volgde in 
het 50ste jaar een Jubeljaar. Het was een 
jaar waarin de bewoners de slaven hun 
vrijheid teruggaven. Ook gevangenen 
werden vrijgelaten en land werd terug 
geschonken aan de rechtmatige eigenaar. 
In de middeleeuwen was het paus 
Bonifatius VIII die de oude Joodse 
traditie van de Jubeljaren overnam. 
Hij was zo onder de indruk van het 
aantal pelgrims dat de graven van 
Petrus en Paulus bezocht en hem steun 
betuigde, dat hij het jaar 1300 uitriep 
tot ´het jaar van de vergeving van alle 
zonden´. Saillant detail: de beroemde 
dichter Dante bezocht in 1300 het 
eerste Jubeljaar en schrijft erover in zijn 
´Inferno´.
Het was Bonifatius´ wens dat het 
Jubeljaar elke eeuw een keer zou 
plaatsvinden, maar 170 jaar later was 
het paus Paulus II die de tijdspanne 
terugbracht tot 25 jaar. En die periode is 
nog steeds van kracht. 
Er ontstonden allerlei tradities bij 
een Jubeljaar zoals een pelgrimstocht 
naar Rome. Ook kan een aflaat worden 
verkregen. Als de gelovigen aan bepaalde 
voorwaarden voldoen wordt hun een volle 
aflaat verleend. Biechten en berouw zijn 
daarbij belangrijk. Het bijwonen van de 
eucharistie en een gebed ter intentie van 
de paus zijn twee andere voorwaarden. 
Daarnaast moeten de belangrijkste 
kerken van Rome worden bezocht (o.a. de 
Sint-Pietersbasiliek en Sint-Paulus buiten 
de Muren). 
In 1500 ontstond de traditie van het 
openen en sluiten van de Heilige Deuren 
van de vier pauselijke basilieken. 
Sindsdien markeert het openen en sluiten 
van de deuren het begin en het einde 
van het Heilig Jaar. Die Heilige Deuren 
hebben natuurlijk een grote symbolische 
functie. Het passeren van die deuren is 

een geloofshandeling. Elke 
pelgrim kan daarbij aan de 
woorden uit het evangelie 
van Johannes denken: 
´Ik ben de deur, wie door 
mij binnenkomt zal gered 
worden.´ Waarmee de 
beslissing wordt uitgedrukt 
om Jezus te willen volgen en 
zich door hem te laten leiden. Ook 
is de deur een poort die binnenleidt 
naar een kerk, een heilige ruimte en een 
instrument van verbondenheid met God.
Paus Franciscus heeft ´Pelgrims van 
hoop´ als motto van het jubeljaar 2025 
gekozen. Hij nodigt de pelgrims uit om 
door de Heilige Deur naar binnen te gaan, 
en daarmee een pelgrim van hoop in deze 
wereld te willen zijn. 

Een mooi verlangen in de onrustige tijd 
waarin wij met zijn allen verzeild zijn 
geraakt, lijkt me.
 
Hans Limbeek
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Trees Beltman ‘Vrijwilligerswerk 
maakt me gelukkig.’
Trees Beltman is al decennialang actief in de Lochemse geloofsgemeenschap. 
Maar ook op andere terreinen zet ze zich in als vrijwilliger. Een goede reden 
voor een interview dus. Er waait een gure noordoostenwind als ik op een 
maandagochtend in februari bij haar aanbel in de Lochemse Frankenlaan. 
Met een glimlach opent Trees de deur en heet ze me welkom. Binnen is het 
behaaglijk warm. We nemen plaats aan de keukentafel, dezelfde tafel waaraan 
ik haar man Dick drie jaar geleden ook al eens interviewde.

Of ik koffie met een stuk 
MonChoutaart wil? Maar 
natuurlijk! Terwijl ze nog 
bezig is met het serveren van 
de taart en de koffie, vertelt 
ze over haar jeugd op Texel. 
‘Mijn vader was bollenkweker 
maar had ook vee. Hij had 
dus een gemengd bedrijf. Ik 
kom uit een katholiek nest, 
maar mijn moeder was wel 
een stuk vrijzinniger dan mijn 
vader. Nadat ik op Texel de 
hbs had afgerond maakte ik de 
oversteek naar het vaste land, 
naar Alkmaar. Daar deed ik 
in het St. Elizabethziekenhuis 
een opleiding tot klinisch 
chemisch analist. Het was een 
erg interessante opleiding. Ik 
heb twaalf jaar gewerkt in het 
Elizabethziekenhuis. Voor mijn 
geloofsleven was die Alkmaarse periode 
ook erg belangrijk. Ik was het geloof een 
beetje verloren, kan ik wel stellen. Maar 
in Alkmaar kwam ik bij gespreksgroep 
Renascita die onder leiding stond van 
pater Schiphorst, die lid was van de 
Orde der Dominicanen. We spraken 
over allerlei thema‘s. Pater Schiphorst 
inspireerde me enorm omdat hij niet 
dogmatisch dacht en een mensenkerk 
nastreefde. De eucharistie vierde hij 
bijvoorbeeld ook in schuren. In die tijd 
ontmoette ik ook Dick, met wie ik in 1976 
trouwde. Dat hield ook in dat ik naar 
Lochem verhuisde. Eerst heb ik nog een 
tijd in Deventer in het ziekenhuis gewerkt, 
maar toen we onze kinderen kregen ben 
ik daarmee een tijd gestopt. Ook omdat 
het voor ons een zware tijd was omdat 
onze zoon ernstig ziek werd. Gelukkig 
is hij er na een paar jaar helemaal van 
hersteld, maar ik kan je wel vertellen die 
zware tijd me mede heeft gevormd. Na 
deze moeilijke periode ben ik weer gaan 
werken. Vanaf 1987 heb ik 22 jaar in het 
onderwijs gezeten. Ik was docent aan 
een doktersassistentenopleiding. Dat lag 
natuurlijk ook in het verlengde van mijn 
opleiding tot klinisch chemisch analist. 

Het was erg leuk om te doen.’ 
‘En was je na je komst hier in Lochem ook 
al meteen actief voor de kerk?‘ vraag ik. 
Trees: ‘Ja, eigenlijk wel. In 1977 begon 
ik met de organisatie van de kerkbalans. 
En dat doe ik nog steeds, over twee jaar 
doe ik het dus al 50 jaar. Ik heb ook een 
jaar of acht nieuwkomersbezoek gedaan. 
Maar dat werd me op zeker moment te 
veel. Het mooie van dat kerkbalanswerk 
is dat je veel informatie binnenkrijgt over 
wat er leeft onder de mensen en waar hun 
nood zit. Soms stuur ik mensen door naar 
de caritas. Voor mij moet de kerk een 
mensenkerk zijn en geen klerikale kerk. 
Mensen aanspreken en erbij betrekken. 
Het koffiedrinken na afloop van een 
viering, het is zo belangrijk!’

Dan somt ze nog eens op wat voor taken 
zij als vrijwilligster heeft gedaan. Van 
1990 tot 1998 zat ze in het kerkbestuur, 
later vanaf 2005 zat ze een aantal jaren 
in de parochieraad. Maar ook buiten de 
kerk is ze actief. Zo zet ze zich in voor 
SOS Kinderdorpen. Voor die stichting 
verkoopt ze spullen op markten. De 
opbrengst is voor de kinderen. Ook zat 
ze in het bestuur van de Goede Doelen 

Markt, is ze actief bij Spulletjesdag 
Lochem en daarnaast zat ze 25 jaar in 
het bestuur van de Stichting Lochems 
Steunfonds, die verenigingen financieel 
ondersteunt. Bovendien is ze de voorzitter 
van AKKU, een stichting die in Lochem 
elke veertien dagen een lezing organiseert 

over zeer uiteenlopende 
onderwerpen, met na de 
lezing een lunch die ook 
betaalbaar is voor mensen 
met een kleine beurs. 
‘Onze taak is het om elke 
keer weer een interessante 
spreker te vinden. De 
bezoekers zijn in het 
algemeen zestigplussers, 
en het motto waarmee we 
werken is dan ook: meer 
leven toevoegen aan je 
jaren!‘ glimlacht Trees.
‘Dat is nogal een lijst,’ 
merk ik op. ‘Ja,’ zegt ze, 
‘maar dat vrijwilligerswerk 
maakt me gelukkig. Ik 
krijg er veel energie van. 
Maar het is wel uitkijken 
dat het niet teveel wordt 
is mijn ervaring.’ ‘En het 
geloof, wat betekent dat 

voor jou?’ vraag ik. ‘Zondags in de kerk 
is een rustpunt voor me. Dan wil ik ook 
wat in mijn rugzak krijgen door een goede 
overweging. Inspiratie! Mijn geloof is dat 
God me richting geeft, inspireert en dat 
ik zijn handlanger ben. Ik wil proberen te 
leven in de voetsporen van Jezus. Bidden 
is voor mij het uitspreken van mijn 
diepste gevoelens naar mezelf.’

Als ons gesprek ten einde loopt vertelt 
Trees dat tuinieren een grote hobby van 
haar is. ‘Als ik te veel hooi op de vork heb 
genomen, duik ik de tuin in en ben ik 
meteen weer fris.’ We staan op, lopen de 
kamer door en kijken vanuit verschillende 
ramen naar de pittoreske tuin, waarin 
de eerste bloemen al bloeien. ‘Zie je die 
bijzondere sneeuwklokjes?’ zegt ze, ‘die 
komen van Texel!’ Misschien staan ze wel 
symbool voor haar, denk ik. Een Texelse 
bloem die wortel heeft geschoten in de 
Achterhoekse bodem. 

Het was hoe dan ook weer een fijn 
gesprek met een bevlogen vrijwilliger. 

Hans Limbeek
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Oost-Achterhoekse bedevaart Lourdes

Iconen
Op dinsdag 1 april 2025 opent het Heiligenbeeldenmuseum weer 
haar deuren voor een nieuwe tentoonstelling. Dit jaar is gekozen voor 
het thema ICONEN. Van de onlangs overleden iconenschilder Hennie 
Oude Middendorp uit het Overijsselse Hengelo worden meer dan 100 
afbeeldingen van heiligen en religieuze motieven tentoongesteld. 

Een icoon is een voorstelling van 
Christus, van heiligen en hoogfeesten 
en van de Moeder Gods, geschilderd 
op een houten paneel. Iconen behoren 
tot de oosters-orthodoxe en oosters-
katholieke kerken en zijn onlosmakelijk 
verbonden met het kerkelijke en 
spirituele leven van deze kerken en 
hun gelovigen. Iconen bestaan in 
diverse uitvoeringen en groottes. De 
kleurcombinaties en zeggingskracht 
van deze kunstwerkjes zijn een lust 
voor het oog. De tentoonstelling 
wordt aangevuld met enkele iconen 
van pastoor Jan de Waal en met 
beelden en religieuze voorwerpen 
(die betrekking hebben op de iconen) 
uit de collectie van het museum zelf. 
Naast de thematentoonstelling zijn 
ook honderden heiligenbeelden te 
bewonderen. 

Het museum is dagelijks geopend – 
behalve op maandag – van dinsdag 
1 april t/m vrijdag 31 oktober 2025 
van 12.00 uur tot 17.00 uur. De 

toegangsprijs is € 8, maar voor de 
houders van een museumjaarkaart 
en voor kinderen t/m 12 jaar is 
de toegang gratis. Pinbetaling is 
mogelijk. Van de expositie is ook 
een fraai boek verkrijgbaar. Het 
Heiligenbeeldenmuseum is te vinden 
aan de Ruurloseweg 101, 
7251 LD Vorden-Kranenburg. 
Telefoon 0575 556 488. 
Voor meer informatie kunt u terecht op 
www.heiligenbeeldenmuseum.nl.

Vanuit de parochie HH. Paulus en Ludger (Groenlo-Lichtenvoorde e.o.) wordt 
van 15 t/m 23 september 2025 een bedevaart naar Lourdes georganiseerd in 
de vorm van een geheel verzorgde busreis. Deze reis is alleen geschikt voor hen 
die goed mobiel zijn en geen zorg nodig hebben. Vanwege de beperkte ruimte 
is het meenemen van een eigen rolstoel of rollator niet mogelijk.

De bedevaart begint op 15 september 
met een bezoek aan en overnachting 
in Lisieux, de ná Lourdes grootste 
bedevaartplaats van Frankrijk. De plaats 
is bekend vanwege de heilige Theresia 
van het Kind Jezus (kleine Theresia). 
De volgende dag bezoeken we Niort 
waar we ook overnachten. Niort is een 
middeleeuws stadje met een van de 
grootste kastelen van Frankrijk. Op 17 
september arriveren we vóór de lunch 
in Lourdes. Op het programma in 
Lourdes staan een welkomstviering, een 
viering aan de Grot, een lichtprocessie, 
een sacramentsprocessie, een viering 
met handoplegging, een internationale 
Hoogmis, een stadswandeling en een 
zendingsviering. We willen in Lourdes 
ook nog de H. Eucharistie vieren met 
de eigen groep, waarin we voor onze 
intenties en de intenties die we vanuit 
onze parochies hebben meegekregen, 
zullen bidden. Overigens is ieder vrij om 
al dan niet het programma te volgen. 
Ook kan gekozen worden voor eigen 
momenten van bezinning en ontspanning. 
De maaltijden zijn wel gezamenlijk.
Op 22 september vertrekken we weer uit 
Lourdes voor de overnachting in Nevers. 
In Nevers bezoeken we het klooster waar 
het lichaam van de heilige Bernadette 
Soubirous in een glazen schrijn ligt 
opgebaard. De bedevaart eindigt op 
23 september met de terugkomst in 
Nederland.

Prijzen
De reissom bedraagt € 1.050 per persoon. 
De toeslag voor een éénpersoonskamer 
bedraagt € 280. Bij de reissom is 
inbegrepen: vervoer per luxe touringcar, 
acht overnachtingen in een drie-

sterren-hotel, alle maaltijden (ontbijt, 
lunch en diner), deelname aan het 
programma, begeleiding door eigen 
reis- en hotelleider en eigen priester, 
uitgebreide reis- en bagageverzekering en 
annuleringsregeling, toeristenbelasting, 
excursies op de heen- en terugreis, en 
uitgebreide reisinformatie.
Niet inbegrepen zijn: eigen consumpties, 
eventuele entreegelden en facultatieve 
dagexcursie vanuit Lourdes. Ook het 
vervoer van uw woonplaats naar de 
opstapplaats voor de bus v.v. is niet 
inbegrepen.

In augustus 2025 is er voor alle deelne-
mers nog een kennismakingsbijeenkomst 

met nadere reisinfor-
matie. Deze bedevaart 
wordt aangeboden 
door “Huis voor de 
Pelgrim” uit Maas-
tricht. De reis wordt 
pastoraal begeleid 
door pastoor H. de 
Jong uit Groenlo. Wilt 
u meer informatie? 

Wilt u zich opgeven 
voor deelname? 
Neem dan contact 
op met Rianne van Boxtel, parochieco-
ordinator Lourdesbedevaarten parochie 
HH. Paulus en Ludger,  
e-mail: rianneboxtel@hotmail.com, 
mobiel 06 183 311 59. Of rechtstreeks bij: 
Huis voor de Pelgrim, telefoon 043 3215 
715, e-mail info@huisvoordepelgrim.nl. 
Vul op het formulier bij opstapplaats in: 
Groenlo.
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Aandacht voor

De campagne staat in 2025 in het teken 
van schoner koken in Oeganda. Daar 
heeft een groep vrouwen ontdekt hoe ze 
van gft-afval briketten kunnen maken 
om hun kookvuren mee te branden. Een 
ogenschijnlijk eenvoudige oplossing met 
grote impact!

In de buitenwijken van Kasese in 
Oeganda leven veel gezinnen van dag tot 
dag. De dagelijkse maaltijden worden 
gekookt op vuur, waarvoor houtskool 
of sprokkelhout wordt gebruikt. Hout 
wordt schaars en is voor veel gezinnen 
in Kasese onbetaalbaar. Bovendien is de 
rook van de houtvuren schadelijk voor de 
gezondheid en het milieu. 

Mary Biira, een jonge moeder uit Kasese, 
besloot in actie te komen toen ze de 
dagelijkse worsteling van de vrouwen 
in haar parochie zag. Ze ontwikkelde 
briketten van gft-afval en dat veranderde 
veel! Met de briketten bespaart een gezin 
ongeveer € 0,50 per dag. Bovendien 
kunnen de vrouwen de briketten 
verkopen voor extra inkomsten om het 
schoolgeld en de lesboeken voor de 
kinderen te betalen.

U kunt nu al een bijdrage leveren aan 
het werk van Adventsactie via IBAN 
NL04 RABO 0322 3951 00 ten name van 
parochie HH. Twaalf Apostelen onder 
vermelding van MOV Vastenactie 2025. 
Namens de gezamenlijke MOV-groepen 
dank voor uw bijdrage.

Colofon
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portefeuille gebouwen en
begraafplaatsen

B.G.A. (Ben) Hemmer,
lid

Contactgegevens
parochie HH. Twaalf
Apostelen
Pastoraal team

J.G.M. (Hans) Pauw, pastoor
e-mail: h.pauw@12apostelen.nl
tel.: 06 30162927

Diaken A.J.M. (Anton) Bos
tel.: 06 44902208
e-mail: a.bos@12apostelen.nl

Diaken G.G.M. (Günther) Oude Groen
Telefonisch spreekuur voor zieken en ouderen:
dinsdag 18.30-19.30 uur, tel.: 0545 272320
e-mail: g.oudegroen@12apostelen.nl

G.J.A.M. (Gerry) Spekkink-Beunk
parochiemedewerker, tel.: 06 47153610
e-mail: g.spekkink@12apostelen.nl

Contactgegevens geloofsgemeenschappen

De contactgegevens van de geloofsgemeenschappen

kunt u vinden op de betreffende locatiepagina’s

vanaf pagina 16.

Vertrouwenspersoon

Gerry Spekkink kan door
medewerkers en vrijwilligers
vertrouwelijk worden geraadpleegd
bij ongewenste omgangsvormen
binnen de parochie.
tel.: 06 47153610
e-mail: g.spekkink@12apostelen.nl

Colofon

Secretariaat parochie
Mieke Degen, Petra Hulman
en Magda van Ommen

Van Heemstrastraat 4, 7204 GJ Zutphen;

tel.: 0575 711310;

dinsdag t/m vrijdag 9.00-12.00 uur

e-mail: secretariaat@12apostelen.nl.
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DAG TIJD WAAR VIERING VOORGANGER
zaterdag 15 maart 2025 17.00 uur H. Willibrordkerk Vierakker WCV werkgroep

zondag 16 maart 2025 10.00 uur H. Willibrordkerk Drempt WCV werkgroep

2e zondag 40dagentijd 10.00 uur O.L.V. Tenhemelopnemingkerk Joppe WCV werkgroep

10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Keijenborg WCV A. Bos

10.00 uur H. Josephkerk Lochem Eucharistie, Wladimirkoor H. Scheve

10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie E. Wassink

Woensdag 19 maart 2025 9.30 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie E. Wassink

H. Joseph

zondag 23 maart 2025 10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Keijenborg Eucharistie H. Scheve

3e zondag 40dagentijd 10.00 uur H. Josephkerk Lochem WCV werkgroep

10.00 uur H. Willibrordkerk Vierakker WCV werkgroep

10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie H. Pauw

dinsdag 25 maart 2025 19.00 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie H. Pauw

Aankondiging van de Heer

zaterdag 29 maart 2025 19.00 uur O.L.V. Tenhemelopnemingkerk Borculo WCV werkgroep

zondag 30 maart 2025 10.00 uur O.L.V. Tenhemelopnemingkerk Joppe Taizé-viering werkgroep

4e zondag 40dagentijd 10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Keijenborg WCV G. Spekkink

10.00 uur H. Josephkerk Lochem Eucharistie H. Pauw

10.00 uur Parochiezaal Vorden Samenkomst werkgroep

10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie H. Scheve

zaterdag 5 april 2025 19.00 uur VGH kerk Banninkstraat Hengelo Noaberviering G. Spekkink

zondag 6 april 2025 9.30 uur VGH kerk Banninkstraat Hengelo Gebedsviering werkgroep

5e zondag 40dagentijd 9.30 uur H. Willibrordkerk Steenderen WCV werkgroep

10.00 uur O.L.V. Tenhemelopnemingkerk Joppe woord & gebed werkgroep

10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Keijenborg WCV werkgroep

10.00 uur H. Josephkerk Lochem WCV werkgroep

10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie H. Scheve

zondag 13 april 2025 10.00 uur H. Willibrordkerk Drempt WCV werkgroep

Palmzondag 10.00 uur O.L.V. Tenhemelopnemingkerk Joppe WCV werkgroep

10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Keijenborg Eucharistie H. Scheve

10.00 uur H. Josephkerk Lochem Familieviering werkgroep

10.00 uur H. Willibrordkerk Vierakker WCV werkgroep

10.00 uur Dorpskerk Vorden Oec. viering werkgroep

10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie H. Pauw

16.30 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Vesperviering Gregoriaans Getijdenkoor

donderdag 17 april 2025 19.00 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie H. Pauw, G. Oude Groen

Witte Donderdag

vrijdag 18 april 2025 15.00 uur O.L.V. Tenhemelopnemingkerk Joppe Kruisweg werkgroep

Goede Vrijdag 15.00 uur H. Josephkerk Lochem Kruisweg werkgroep

15.00 uur H. Willibrordkerk Steenderen Kruisweg werkgroep

15.00 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Kruisweg H. Pauw

19.00 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Goede Vrijdag Liturgie H. Pauw, G. Oude Groen

20.00 uur Grote Kerk Brummen Oec. viering werkgroep

WEEKENDVIERINGEN

WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN zie www.12apostelen.nl/vieringen

LEGENDA:  WCV: Woord- en Communieviering Oec.viering:  Oecumenische viering
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Vieren 
via
internet
U kunt de vieringen beluisteren via
het internet: www.12apostelen.nl.
Klikken op het groene blok ‘Vieringen’.
Vervolgens klikken op het icoontje
‘wereldbol met koptelefoon’.

Beeldopname in Zutphen
Voor een viering met beeld en geluid,
kiest u voor ‘kerkdienstgemist
Zutphen’. Op zondagmorgen kunt u
om 10.00 uur direct meekijken door
op de >-toets in het midden van de
cirkel in de afbeelding te drukken.

Vieringenschema WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN zie www.12apostelen.nl/vieringen

LEGENDA:  WCV: Woord- en Communieviering Oec.viering:  Oecumenische viering

Lezingen in de weekendvieringen
Datum  Eerste Lezing  Tweede Lezing  Evangelie

16 mrt. Gen. 15,5-12.17-18 Fil. 3,17-4,1 Lc. 9,28b-36
23 mrt. Ex. 3,1-8a.13-15 1 Kor. 10,1-6.10-12 Lc. 13,1-9
30 mrt. Joz. 5,9a.10-12 2. Kor. 5,17-21 Lc. 15,1-3.11-32
06 apr. Jes. 43,16-21 Fil. 3,8-14 Joh. 8,1-11
13 apr. Lc.19, 28-40;Jes.50,4-7 Fil. 2,6-11 Lc. 22,14-23,56
17 apr. Ex. 12,1-8.11-14 1 Kor. 11,23-26 Joh. 13,1015
18 apr. Jes. 52,13-53,12 Heb. 4,14-16;5,7-9 Joh. 18,1-19,42
19 apr. Gen. 1; Ex.14;Jes. 55 Rom. 6,3-11 Lc. 24,1-12
20 apr. Hand. 10,34a.37-43 Kol. 3,1-4 Joh. 20,1-9
27 apr. Hand. 2, 12-16 Apok.1,9-11a.12-13.17-19 Joh. 20,19-31
04 mei Hand. 5,27b-32.40b-41 Apok. 5,11-14 Joh. 21,1-19

Aanbidding H. Sacrament 
en biechtgelegenheid
Zutphen: H. Johannes de Doper- 
Kerk, iedere vrijdag 15.00-15.45 uur. 
En Jezus zei: “Kunt ge dan niet één 
uur met mij waken?” Zo is het eigen-
lijk ook op de vrijdagmiddag: een 
uurtje Aanbidding. Biechtgelegenheid 
op eerste vrijdag van de maand.

ParochiePost is de digitale nieuwsbrief van de parochie HH. Twaalf Apostelen.
In deze nieuwsbrief vindt u korte berichten die via een link op de website verder 
gelezen kunnen worden. ParochiePost verschijnt minimaal eens per twee weken of 
zoveel vaker als nodig is. Wilt u ook ParochiePost ontvangen?
Stuur dan een mailbericht naar communicatie@12apostelen.nl

DAG TIJD WAAR VIERING VOORGANGER
zaterdag 19 april 2025 7.30 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Metten en Lauden Gregoriaans Getijdenkoor

Stille Zaterdag 19.00 uur O.L.V. Tenhemelopnemingkerk Joppe Gebedsviering werkgroep

zaterdag 19 april 2025 19.00 uur H. Josephkerk Lochem Familieviering werkgroep

21.00 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Paaswake H. Pauw, A. Bos, G. Oude Groen, 
G. Spekkink

zondag 20 april 2025 10.00 uur O.L.V. Tenhemelopnemingkerk Joppe WCV werkgroep

Pasen 10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Keijenborg Eucharistie H. Pauw

10.00 uur H. Josephkerk Lochem Eucharistie H. Scheve

10.00 uur H. Willibrordkerk Ruurlo WCV werkgroep

10.00 uur H. Willibrordkerk Vierakker WCV werkgroep

10.00 uur Christus Koningkerk Vorden WCV werkgroep

10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie E. Wassink

16.30 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Vesperviering Gregoriaans Getijdenkoor

zaterdag 26 april 2025 17.00 uur H. Willibrordkerk Vierakker WCV werkgroep

zondag 27 april 2025 10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Keijenborg Eucharistie H. Scheve

2e zondag van Pasen 10.00 uur H. Josephkerk Lochem WCV werkgroep

10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie J. Baneke

zondag 4 mei 2025 9.30 uur VGH kerk Banninkstraat Hengelo Gebedsviering werkgroep

3e zondag van Pasen 9.30 uur H. Willibrordkerk Steenderen WCV werkgroep

10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Keijenborg WCV werkgroep

10.00 uur H. Josephkerk Lochem WCV werkgroep

10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie H. Scheve
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DAG TIJD WAAR VIERING VOORGANGER
dinsdag 18 maart 2025 19.00 uur sacristie Baak WCV G. Spekkink

woensdag 19 maart 2025 9.30 uur Andreashuis Brummen Woord & gebed werkgroep

H. Joseph 9.30 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie E. Wassink

10.15 uur O.L.V. Tenhemelopneming Borculo Rozenkransbidden werkgroep

donderdag 20 maart 2025 10.00 uur H. Willibrordkerk Steenderen WCV G. Spekkink

19.00 uur De Bleijke Hengelo Eucharistie H. Pauw

vrijdag 21 maart 2025 10.00 uur O.L.V. Tenhemelopneming Joppe WCV T. ten Bruin

dinsdag 25 maart 2025 19.00 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie H. Pauw

Aankondiging van de Heer

woensdag 26 maart 2025 9.30 uur Andreashuis Brummen Samenkomst werkgroep

9.30 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie H. Scheve

10.15 uur O.L.V. Tenhemelopneming Borculo Rozenkransbidden werkgroep

19.00 uur H. Willibrordkerk Vierakker Ludgervesper H. Pauw

donderdag 27 maart 2025 10.00 uur H. Willibrordkerk Ruurlo Eucharistie H. Scheve

19.00 uur H. Willibrordkerk Drempt WCV T. ten Bruin

woensdag 2 april 2025 9.30 uur Andreashuis Brummen Samenkomst werkgroep

9.30 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie J. Baneke

10.15 uur O.L.V. Tenhemelopneming Borculo Rozenkransbidden werkgroep

donderdag 3 april 2025 10.00 uur H. Josephkerk Lochem Eucharistie H. Pauw

dinsdag 8 april 2025 10.00 uur IJsselflat Zutphen WCV T. ten Bruin

woensdag 9 april 2025 9.30 uur Andreashuis Brummen Samenkomst werkgroep

9.30 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie H. Pauw

10.15 uur O.L.V. Tenhemelopneming Borculo Rozenkransbidden werkgroep

donderdag 10 april 2025 19.00 uur O.L.V. Tenhemelopneming Borculo Eucharistie H. Scheve

dinsdag 15 april 2025 14.00 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen KBO-viering H. Scheve

19.00 uur sacristie Baak Eucharistie H. Scheve

woensdag 16 april 2025 9.30 uur Andreashuis Brummen Woord & gebed werkgroep

9.30 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie E. Wassink

10.15 uur O.L.V. Tenhemelopneming Borculo Rozenkransbidden werkgroep

Donderdag 17 april 2025

Zie weekendvieringen
Witte Donderdag

Vrijdag 18 april 2025

Goede Vrijdag

woensdag 23 april 2025 9.30 uur Andreashuis Brummen Samenkomst werkgroep

9.30 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie H. Scheve

10.15 uur O.L.V. Tenhemelopneming Borculo Rozenkransbidden werkgroep

donderdag 24 april 2025 10.00 uur H. Willibrordkerk Ruurlo WCV T. ten Bruin

19.00 uur H. Willibrordkerk Drempt WCV G. Spekkink

vrijdag 25 april 2025 10.00 uur O.L.V. Tenhemelopneming Joppe WCV G. Oude Groen

woensdag 30 april 2025 9.30 uur Andreashuis Brummen Samenkomst werkgroep

9.30 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie H. Pauw

10.15 uur O.L.V. Tenhemelopneming Brummen Rozenkransbidden werkgroep

donderdag 1 mei 2025 10.00 uur O.L.V. Tenhemelopneming Joppe Eucharistie H. Pauw

10.00 uur H. Josephkerk Lochem Eucharistie J. Baneke

LEGENDA:  WCV: Woord- en Communieviering Oec.viering:  Oecumenische viering

DOORDEWEEKSE VIERINGEN

WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN zie www.12apostelen.nl/vieringen
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Heilig Vormsel
 
De informatieavond voor kinderen en ouders werd 
goed bezocht en 15 kinderen hadden belangstelling 
om het H. Vormsel te ontvangen. Om het sacrament 
van het Vormsel te kunnen ontvangen houden we een 
voorbereidingsdag op zaterdag 12 april a.s. vanaf 
9.30 uur tot ongeveer 16.30 uur in de Christus 
Koningkerk in Vorden. 

Na de definitieve aanmelding 
bij het parochiesecretariaat 
ontvangen de Vormelingen in 
maart de laatste informatie 
met betrekking tot deze 
voorbereidingsdag.

Op zondag 11 mei 
2025 om 10.00 uur 
is de Vormselviering 
in de H. Johannes de 
Doperkerk in Zutphen. 
Vormheer is rector 
Patrick Kuipers.

De parochiële 
werkgroep Vormsel
Hans, Nathalie, Ilse  
en Gerard

Musical Emmaus
Ken je dat? Je bent op zoek naar geluk en ontmoet een 
geweldig iemand. Hij inspireert je en belooft je een 
betere toekomst. Dit overkomt Kleopas en Maria. Maar 
dan… grote teleurstelling: geheel onverwachts verdwijnt 
hij uit hun leven. Weg droom, weg toekomst vol geluk. En 
radeloos keren ze terug naar hun dorpje, Emmaüs. Maar 
onderweg komt er een vreemdeling op hun pad, die een 
stukje met hen meeloopt.

Dit voorjaar organiseert de parochie Maria Laetitia 
in de Paskerk in Doetinchem weer een nieuwe musical, 
‘Emmaus, op zoek naar jou…’ Deze musical zal uitgevoerd 
worden op hun parochiefeest op zondag 6 juli 2025. In 
de voorbereiding moet er natuurlijk gerepeteerd worden. 
Dat zal gebeuren op de volgende data:

• Zondag 9 maart 13.00-18.30 uur
• Zaterdag 22 maart 13.00-18.30 uur
• Zaterdag 5 april 13.00-18.30 uur
• Maandag 21 april 13.00-18.30 uur
• Zaterdag 17 mei 13.00-18.30 uur
• Vrijdag 23 mei  16.00 uur t/m  
  zaterdag 24 mei 17.00 uur
• Vrijdag 30 mei 10.00-17.00 uur
• Zaterdag 14 juni 13.00-18.30 uur
• Zaterdag 28 juni 13.00-18.30 uur
• Zaterdag 5 juli 13.00-18.30 uur
• Zondag 6 juli Uitvoering op parochiefeest
  van parochie Maria Laetitia

Op de eerste repetitie zullen de rollen verdeeld worden. 
Verder zullen we tijdens deze middagen niet alleen 
repeteren, maar ook samen spellen spelen, het verhaal 
verdiepen en gezellig samen eten. Bovendien organiseren 
we opnieuw een logeerpartij bij de kerk, inclusief 
kampvuur, wat altijd een bijzondere ervaring is! Kinderen 
vanaf groep 3 en tieners kunnen deelnemen. 

Doe jij ook mee met deze 
geweldige musical?

Het belooft onvergetelijk te worden! Aan deelname 
zijn geen kosten verbonden. Voor vragen kun je contact 
opnemen via e-mailadres: gezinszondagen@gmail.com.

Aanmelden kan via de link: 
https://forms.gle/JjDkqrEN78wuGMf76.
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H. Martinus - Baak
Wichmondseweg 17, 7223 LH Baak;
pastoriebaak@outlook.com
Opgave gebedsintenties: per mail: pastoriebaak@outlook.com
of bij Bennie Stapelbroek: tel. 06 30776769;
mail bennie.stapelbroek@gmail.com. 
Rekeningnr.: NL96RABO0304501697
Redactie: pastoriebaak@outlook.com

Locatieraad/pastoraatgroep 
Berna Lamers, 441244; berna.lamers@gmail.com;  
Arnold Wolbrink, 441206

Onze Lieve Vrouw
Tenhemelopneming - Borculo
Steenstraat 26, 7271 BP Borculo
Rekeningnummer: NL03RABO0309105439
Redactie: secretariaat@12apostelen.nl

Contactgegevens 
Parochiesecretariaat:
Van Heemstrastraat 4, 7204 GJ Zutphen
Tel.: 0575 711310 di. t/m vr. 9.00-12.00 uur
E-mail: secretariaat@12apostelen.nl

Vervolg Borculo op pagina 19

Vieringen in Baak
Elke derde dinsdag van de maand, 
wordt er een viering gehouden in de 
sacristie van de kerk om 19:00 uur. 
Op dinsdagavond 18 maart gaat 
parochiemedewerker Gerry Spekkink voor 
in een woord- en communieviering. Op 
dinsdagavond 15 april zal pastor Scheve 
voorgaan in een eucharistieviering. Na 
afloop van beide vieringen kunnen we 
napraten met koffie en thee met iets 
lekkers zoals u gewend bent. U bent van 
harte welkom!

Vieringen in Keijenborg
Op eerste kerstdag was er weer een 
bijzonder mooie gezamenlijke viering 
in Keijenborg. Vele mensen hebben 
bijgedragen aan deze viering, de opkomst 
was goed, we kunnen stellen dat het 
gezamenlijk vieren in een behoefte 
voorziet. 

De volgende gezamenlijke viering is op 
zondag 30 maart gepland. Deze viering 
zal anders van opzet zijn, het is meer een 
herdenkingsbijeenkomst. We herdenken 
dan 80 jaar vrijheid. De bevrijding is ook 
in de Achterhoek niet zonder slag of stoot 

gebeurd. In elke plaats zijn herinneringen 
en/of monumenten aan mensen of 
gebeurtenissen die het waard zijn om niet 
te vergeten.
Daarom denken wij voor deze 
gezamenlijke viering aan een wat bredere 
opzet:
1. een viering op 30 maart om 10.00 uur 

in het kader van herdenken: dus geen 
woord- en communieviering, maar een 
herdenking in tekst, muziek en zang 
voor een breed publiek.

2. een kleine tentoonstelling in de kerk 
met artikelen en foto’s uit die periode, 
die op meer momenten bezocht kan 
worden.

De aanvang is om 10.00 uur in de 
H. Johannes de Doperkerk in Keijenborg. 
Er zal door Baakse vrijwilligers 
meegewerkt worden aan deze viering. 
U bent van harte welkom. 

Goede week en Pasen
Op pagina 12 en 13 in deze Onderweg 
staan de vieringen welke gehouden 
worden in de Goede Week en met Pasen. 
U bent welkom in alle vieringen. Kijk, kies 
en verwonder hoe mooi het is om samen 
te vieren.

Vastenactie
Een goede gewoonte om tijdens de 
vastenperiode iets te minderen voor 
een ander willen we in stand houden. 
We hebben in het verleden altijd het 
vastenzakje met de Onderweg bij 
u bezorgd. Dit jaar hebben we geen 
vastenzakjes bezorgd. U kunt uw 
bijdrage overmaken naar het volgende 
banknummer NL21INGB 0000 0058 
50 ten name van Vastenactie Gouda. 
Daarnaast zullen er vastenzakjes in de 
vieringen aanwezig zijn, u kunt deze 
meenemen en ook tijdens een viering 
weer inleveren. In de buitenwijken van 
Kasese in Oeganda leven veel gezinnen 
van dag tot dag. Ze hebben kleine 
handeltjes of werken als dagloner of 
bodaboda-chauffeur, de alom aanwezige 
brommertaxi’s. De vrouwen verzorgen de 
dagelijkse maaltijden. 
Lees ook het artikel op pagina 11.

Bijeenkomsten in de kerk
Wanneer u op de website van de kerk 
kijkt: www.stmartinusbaak.nl/agenda, 
dan ziet u dat er meerdere Orgel series op 
de agenda staan voor deze zomer, u kunt 
kiezen. In de periode van deze Onderweg 
is de Complete Johannes Passion op 
zondag 6 april om 16.00 uur een hele 
bijzondere. Hiervoor kunt u tickets kopen. 

Gebedsintenties
18-3: Jan en Will Schutte-Bosman, Annie 
Hendriks-Hermsen, Marie Mulder-Mentink, 
Miep Teunissen-Schooltink, Everdien-
Schut, Jos en Bets Hermsn-Goris. 
15-4: Jan en Will Schutte-Bosman, 
Marie Mulder-Mentink, Miep Teunissen-
Schooltink, Everdien-Schut, Jos en Bets 
Hermsn-Goris. 
20-5: Ouders van Leussen-Wolbrink, 
Marie Mulder-Mentink, Miep Teunissen-
Schooltink, Everdien-Schut, Jos en Bets 
Hermsn-Goris.

Secretariaat
Elke woensdagochtend van 10.00 tot 
11.00 uur zijn de kosters aanwezig en 
staat de koffie klaar in het KJ-gebouw. 
Ook de kerk is elke woensdagochtend 
geopend. 
U bent van harte welkom om even binnen 
te lopen om een kaarsje aan te steken en/
of een kop koffie te drinken.
Voor het aanvragen van gebedsintenties, 
vragen over vieringen of administratieve 
zaken kunt u contact opnemen met het 
secretariaat in Zutphen. De gegevens 
vindt u hiernaast. 
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H. Andreas - Brummen
Andreashuis
Tuinstraat 63 A, 6971 BH Brummen, tel. 0575-561403
rkandreasparochie1900@kpnmail.nl
Secretariaat: woensdag: 09.00 - 12.00 uur
Rekeningnr.: NL40RABO0311000541
Redactie: liaschafer@hetnet.nl

Locatieraad
Harrie Winckels, voorzitter, secretaris, 0575-561403 
Laurens Mul, penningmeester, 0575-775404
Johan Waanders, gebouwen, 0575-562615

Vieringen
Op zaterdag 29 maart is er om 
19.00 uur een woord- en communieviering 
met medewerking van het koor Stemmig.
Op donderdag 10 april is er om 
19.00 uur een eucharistieviering. 
Voorganger is pastor Harry Scheve.

Overleden
Op 21 januari 2025 is op 88-jarige leeftijd 
de heer Henk Leusink overleden.

Gebedsintenties
29-03: familie Pelgrum, Gerard 
Liebrand, Connie Franck-Havekes, 
Antoon Baks, Annie te Boome-Olijslager, 

Andreashuis
U bent van harte welkom bij de vieringen 
en ontmoetingen op woensdagmorgen 
vanaf 9.30 uur. Twee keer per maand is er 
een viering en op de woensdagochtenden 
dat er geen viering is, laten we aan het 
koffie drinken een gebed en de lezingen 
van die dag voorafgaan. Ook is het 
secretariaat elke woensdag van 9.00 
uur tot 12.00 uur open en telefonisch 
bereikbaar. Altijd bereikbaar via de mail: 
rkandreasparochie1900@kpnmail.nl  

Vieringen
Zie voor de woensdagmorgen vieringen, 
bijeenkomsten en de weekendvieringen: 
het vieringenschema. De 
weekendvieringen zijn ook nog steeds te 
volgen via internet: www.12apostelen.nl. 
Klikken op het groene blok: “Vieringen” 
en vervolgens op het icoontje “wereldbol 
met koptelefoon”. Kies voor “Kerkdienst 
gemist Zutphen”. Op zondagmorgen 
10.00 uur kunt u direct meekijken door 
op de > toets in het midden van de cirkel 
in de afbeelding te drukken. Voor het 
bekijken van oudere opnames, klikt u in 
de kalender bij de gewenste datum.   

Overleden
Donderdag 23 januari is op 85-jarige 
leeftijd overleden Theodora Bernadina 
Rutten. Dora heeft op woensdag 
22 januari in een kort samenzijn met 
gebed en liefdevolle aandacht de 
ziekenzegen ontvangen wat haar rust gaf. 
Dora was bewoonster van Philadelphia 

Radeland 6. Wij wensen familie en 
medebewoners en verzorgenden veel 
sterkte in deze moeilijke tijd.

Zondag 2 februari is op 83-jarige leeftijd 
overleden Ben Cornelissen. Ben 
woonde de laatste periode op Sutfene. 
Maandag 10 februari is Ben te ruste 
gelegd op ons kerkhof. Wij wensen Marie, 
kinderen en kleinkind veel sterkte in deze 
moeilijke tijd.
Heer geef Dora en Ben de eeuwige rust, 
en het eeuwige licht verlichte hen, dat zij 
mogen rusten in vrede.

Intenties
19-03: Overleden familie Brouwer-de 
Bruin, Lia Peters, overleden ouders 
Uiterweerd-Sloot, Fien Seegers-Osterop, 
Mildred Schoop, Mevrouw Kleisterlee-
Beuwer, Carin Timmerman, Dora Rutten, 
Ben Cornelissen.
02-04: Willemien Willemsen, Mientje 
Brouwer, Marietje Smeenk-Besselink, 
overleden ouders Span- Gudden, Rob 
Blom, Riek Uiterweerd-van Breen, Dora 
Rutten, Ben Cornelissen.
16-04: Willemien Willemsen, Mientje 
Brouwer, Marietje Smeenk-Besselink, 
overleden ouders Span- Gudden, Rob 
Blom, Riek Uiterweerd-van Breen, Dora 
Rutten, Ben Cornelissen.
30-04: Overleden familie Brouwer-de 
Bruin, overleden ouders Broekhof- 
Rempt, Willemien Willemsen, Mientje 
Brouwer, Marietje Smeenk Besselink, 
Hanny Peters Bakker, Ben Cornelissen.

Uitslag Kerkbalans 2025
Woensdagavond 5 februari zijn 
de formulieren met toezeggingen 
binnengebracht door de lopers. Het totaal 
is: € 9.580, - met nog enkele enveloppen 
die nog komen. Dat is wat meer dan 
verleden jaar (€ 9.440,-) ondanks dat het 
aantal bijdragen is verminderd, vooral 
door overlijden.
Het is een heel mooi resultaat, dat 
aangeeft dat de RK gemeenschap van 
Brummen, naast alle vrijwillig werk, ook 
financieel zijn schouders zet onder de 
Locatie H. Andreas. Wil het hier blijven 
draaien, dan zal dat alleen gebeuren als 
we dat allen samen doen. 
Gelukkig leeft dat begrip 
in onze gemeenschap, 
waarvan dit resultaat 
getuigt.
Hartelijk dank aan 
alle gevers! En heel 
veel dank aan de lopers 
en alle anderen die 
hebben meegeholpen om de 
actie ook dit jaar te laten 
slagen.
Laurens Mul, 
penningmeester Locatie 
H. Andreas van parochie 
HH. Twaalf Apostelen, Zutphen

Vervolg Borculo jaargedachtenis Jan Geerligs, Henk 
Leusink.
10-04: Theo en Riek Verheijen, Annie 
te Boome-Olijslager, familie Geerligts-
Ottenschot, Henk Leusink, Anneke 
Nieuwveld-van der Wurp.

Gedicht Pasen
Nu is de morgen gerezen
boven de dood en het graf,
van angstig hopen en vrezen
hangt Gods rijk niet meer af;

allen die zijn gekomen
op deze derde dag,
zien ‘t Eeuwig Licht ontstromen
waar Christus begraven lag;

engelen en heiligen knielen
waar de Zoon verheerlijkt staat:
Zon voor Wie de duivelen vielen,
Die niet meer ondergaat!

Zingende en in verblijden
met alle zielen tezaam,
Winnaar der hel, door Uw lijden
loven ook wij Uwen Naam!
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H. Willibrord - Drempt
Zomerweg 19, 6996 DD Drempt.
Secretariaat: Hoefkensestraat 12, 6996 DS Drempt
locatieraaddrempt@gmail.com, 0313 479294
Opgave gebedsintenties:
rk.drempt.gebedsintentie@gmail.com
Rekeningnr.: NL25RABO0304500259
Redactie: redactie.willibrord.drempt@gmail.com

Locatieraad /pastoraatgroep
Ingrid Stortelder-Spigt, 0313 479294
Henrie Bremer, secretaris
Fons Janssen, penningmeester
Peter Hammink

Terugblik Kerstviering 2024
Er was ook dit jaar weer veel werk 
gemaakt van de versiering van de kerk. 
Een grote kerstboom voorin de kerk en de 
kerststal stond weer op de bekende plaats 
met de mooi geschilderde rotspartij. 
Mooie bloemversiering voorin de kerk 
en op de pilaren: dennentakken met 
een rode strik en ballen en twee grote 
dennenappels. Buiten hing weer de 
grote verlichte ster boven de ingang. 
Het kerstfeest begon op kerstavond met 
een concert van Feeling. Er moesten 
stoelen bijgezet worden om iedereen een 
plaats te geven. Het was weer prachtig! 
Helaas was dit het laatste kerstconcert 
van Feeling in verband met het stoppen 
van dit zangkoor. De opbrengst van de 
collecte welke voor 50% bestemd was 
voor de adventsactie was € 257,84. De 
kerstviering met eucharistie was op 
tweede kerstdag met als voorganger 
pastoor Pauw met zang van het 
Willibrordkoor. Deze mooie viering had 
ook een volle kerk verdiend aangezien het 
de laatste weekendviering was in onze 
H. Willibrordkerk met een voorganger 
vanuit het pastoraal team.
Martha Bremer

Adventsactie 2024
De totale opbrengst van de Adventsactie 
2024 is € 318,11. Dit bedrag is bestemd 
om voorlichting te geven over betere 
landbouwmethoden om honger en 
ondervoeding tegen te gaan in Guatamala. 
Heel erg bedankt voor uw gift! 
De MOV-werkgroep

Vastenactie 2025
Samen met de diakens Bos en Oude Groen 
is besloten om twee projecten te steunen: 
“Schoner koken, beter leven” (Oeganda)
In Oeganda koken vrouwen op houtskool 
of sprokkelhout, wat duur is, veel tijd 

kost en bijdraagt aan ontbossing. Partner 
RUGLI ontwikkelde een methode om 
van GFT-afval briketten te maken. Deze 
branden langer, stoten minder schadelijke 
stoffen uit en verminderen de houtvraag. 
Dit bespaart tijd, voorkomt ontbossing en 
biedt extra inkomsten. Om het project uit 
te breiden met machines en trainingen 
zijn financiële middelen nodig.

Versterking van de Wichí-
gemeenschappen (Argentinië)
De Wichí in Noord-Argentinië leven in 
erbarmelijke omstandigheden nadat 
hun vruchtbare land is veranderd in een 
droge vlakte door houtkap en landbouw. 
Bovendien brengt een snelweg door 
hun gebied ernstige gevaren met zich 
mee, zoals verdwijningen en seksuele 
uitbuiting, vooral van vrouwen en meisjes. 
De Wichí-vrouwen vragen steun om hun 
leiderschap te versterken en hun rechten 
te beschermen.
Voor deze projecten wordt gecollecteerd 
tijdens de vieringen op 16 en 27 maart. 
Daarnaast staat in maart en april een 
melkbus achter in de kerk voor bijdragen.
Wij hopen op uw steun!
De MOV-werkgroep

Vieringen Drempt 
Vanaf 2025 is er in Drempt maandelijks 
een weekendviering op de tweede of derde 
zondag en een donderdagavondviering 
op de vierde donderdag. Na afloop bent 
u van harte uitgenodigd om samen na te 
praten onder het genot van koffie, thee.
Rooster

Zondag 16 maart om 10.00 uur: woord- 
en communieviering. Voorganger is Trees 
Offenberg.

Donderdag 27 maart om 19.00 uur: 
woord- en communieviering. Voorganger 
is diaken Theo ten Bruin.

Zondag 13 april om 10.00 uur: woord- 
en communieviering. Voorgangers zijn 
Jan Gerretsen & Peter Hammink.

Donderdag 24 april om 19.00 uur: 
woord- en communieviering. Voorganger 
is parochiemedewerker Gerry Spekkink.
U bent van harte welkom!

Programma 4 mei

Om de vijf jaar organiseert het 4 mei 
Comité Hummelo, Keppel en Drempt 
een uitgebreide herdenking, zo ook dit 
jaar waarbij zowel in Hummelo als in 
Hoog-Keppel stil wordt gestaan bij de 
oorlogsslachtoffers. Op zondag 4 mei 
bent u vanaf 19.00 uur uitgenodigd om de 
herdenking bij te wonen op de Bijzondere 
Begraafplaats aan de Zelhemseweg in 
Hummelo. Daar wordt om 19.15 uur 
twee minuten stilte gehouden, waarna 
jachthoornblazersgroep De Keilers 
de taptoe verzorgt. Vervolgens lezen 
jongeren gedichten voor en worden er 
bloemen gelegd bij de oorlogsgraven.
Om 19.30 uur vertrekt eenieder op eigen 
gelegenheid naar het oorlogsmonument 
aan de Monumentenweg in Hoog-Keppel. 
Daar wordt om 19.59 uur The last post 
gespeeld, waarna twee minuten stilte 
wordt gehouden met aansluitend een 
ceremonie met gedichten, muziek door 
muziekvereniging Hummelo en Keppel, 
een toespraak en de bloemlegging bij het 
monument.
Rond 20.30 uur vertrekt het gezelschap 
in een stille tocht naar de Dorpskerk 
in Hoog-Keppel waar om 21.00 uur de 
ceremonie start. Met een welkomstwoord, 
muziek van het Hummelo’s Gemengd 
Koor en gedichten wordt de bijeenkomst 
om 21.30 uur afgesloten. 
Omdat het een bijzondere herdenking is – 
80 jaar – is het programma uitgebreider, 
dan andere jaren.
Samen met vertegenwoordigers van de 
Protestante gemeenten Drempt, Keppel 
en Hummelo, zal Trees Offenberg namens 
onze parochie een bijdrage leveren in de 
Dorpskerk van Hoog Keppel. 

Meer informatie vindt u op de nieuwe 
website:
www.4meihummelokeppeldrempt.nl 
of op Facebook.

Kopij
Sluitingsdatum kopij: 4 april 2025
redactie.willibrord.drempt@gmail.com
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H. Willibrord - Hengelo
info@willibrordhengelo.nl; www.willibrordhengelo.nl
Rekeningnr.: NL12RABO0121301346
NL82RABO0119538857 (geloofsbijdragen);
Redactie: hwa.roes@gmail.com
Postadres: 
Parochiesecretariaat 
Van Heemstrastraat 4, 7204 GJ Zutphen
E-mail: secretariaat@12apostelen.nl

Contactgroep
Marian Zaarbelink, 06 1014 7854, Jan Claver, 06 2334 8923, 
Monique Kuipers, 06 4539 7320.

Wat geweest is en komt
Januari: De kerkdienst op de eerste 
zondag van de maand in de Banninkstraat 
staat ook in Onderweg vermeld. 
16 Januari is de bezoekersgroep bij 
elkander geweest voor een uiteenzetting 
wat er dit jaar staat te gebeuren. Hier is 
een evaluatie gehouden van de kerstactie 
2024. Voor kerst 2024 hebben alle 
vrijwilligers een eenmalige attentie 
ontvangen voor hun inzet. De lopers voor 
de geloofsbijdrage zijn weer gevraagd 
om mee te doen om u te benaderen voor 
de geloofsbijdrage 2025. Aan deze actie 
hebben velen van u gehoor gegeven. 
Deze actie is zeer belangrijk om onze 
geloofsgemeenschap zelfstandig te 
houden. Financieel kunnen we er nog niet 
veel over zeggen omdat deze nog verder 
moet worden uitgewerkt. (Lopers en 
gevers bedankt). We komen daarop terug.
Februari: Maria Lichtmis was de tweede 
maandelijkse dienst in het kerkje. En de 
gebruikelijke activiteiten in de loop van 
de maand.

Zo gaan we richting 
Vastentijd die loopt 
van 5 maart tot 19 april 
(Paaszaterdag).  
Gedurende die periode 
staat er een offerbus 
bij de Mariakapel en 

deze is bedoeld voor de Bisschoppelijke 
vastenactie, die bestemd is voor de 
bewoners van Guatemala (beschrijving 
ligt er bij; deze actie is warm aanbevolen 
bij u). Op palmzondag - 13 april - 
proberen we weer palmtakjes te leggen 
in de Mariakapel waar u ze dan zelf kunt 
afhalen.
De oecumenische werkgroep bezig om de 
palmpaasoptocht weer te organiseren. Dit 
jaar trekken we weer met de muziek langs 
Huize Sonnevanck en brengen we een 
bezoek aan De Bleijke. De tocht eindigt in 
de Remigiuskerk.

Jan Claver, contactpersoon  

Vastentijd:  
5 maart t/m 19 april 2025
Hoe bereid je je voor op de vastentijd? 
Hoe heb je je in het verleden voorbereid? 
Wat zijn jouw ideeën over wat er tijdens 
de vastentijd moet gebeuren?
We hebben de traditionele katholieke 
gebruiken van bidden, vasten en 
aalmoezen geven. We bidden dus meer 
dan gewoonlijk, of we bidden met andere 
accenten. We eten kleinere of minder 
maaltijden of geven een favoriete eet- 
of drinkgroep op. We geven meer van 
onze middelen of geven ze specifiek aan 
speciale werken van barmhartigheid 
tijdens de vastentijd.
Gebed, vasten en liefdadigheid blijven vrij 
goede praktijken tijdens de vastentijd of 
op elk moment.

Maar, denk je misschien, hoe bereid ik 
me voor op dit seizoen? Wat moet er 
binnenin gebeuren zodat ik met meer 
integriteit en intentie kan beoefenen wat 
ik ook aan de buitenkant doe?

Er zijn tal van ideeën voor acties en 
praktijken tijdens de vastentijd.
Het bedenken van ideeën is meestal niet 
het probleem. Maar we willen niets doen 
alleen maar om het te doen, ook al is het 
een goede zaak. We willen geen lijst van 
barmhartige werken maken, zodat we 
naast elk werk een vinkje kunnen zetten 
als we het volbrengen. Het is goed om een 
plan te hebben om te doen. Het is ook 
goed om een plan te hebben om te zijn.

Hoe wil ik dit jaar tijdens de vastentijd 

zijn? Rustiger en bedachtzamer? Meer 
openstaan voor Gods verlangens? Beter 
in staat om bij mensen te zitten die me 
nodig hebben? 
Meer aandacht voor heilige lezingen, 
zowel in de kerk als privé? Moet ik meer 
mededogen hebben met mijn eigen 
angsten en tekortkomingen? Moet ik 
moediger worden in het gebruik van de 
gaven die God mij heeft gegeven?
Probeer in de dagen voorafgaand aan 
de vastentijd een of meer van deze 
suggesties.

Vraag God elke dag: “Wat heeft mijn 
ziel nodig?” 
Vraag het gewoon en wacht rustig af. 
Omdat we er heel goed in zijn om onszelf 
voor de gek te houden over hoe het met 
ons gaat, kan het enkele dagen duren 
voordat we deze vraag bidden voordat we 
echt open en nederig genoeg zijn om het 
antwoord te weten.

Vraag God elke dag: “Wat maakt jou 
gelukkig in mijn leven?” 
Ja, als God naar je leven kijkt, brengen 
sommige delen ervan — misschien 
wel vele aspecten ervan — vreugde in 
Gods hart. Bedenk hoe je kinderen of 
kleinkinderen of andere mensen in je 
omgeving je gelukkig maken. God heeft 
een relatie met jou, wat betekent dat 
je zonden Gods hart bedroeven, maar 
ook dat je groei en liefde en vrijheid en 
vriendelijkheid vreugde brengen aan 
de God van het universum. Nogmaals, 
je zult dit waarschijnlijk een paar keer 
moeten bidden voordat je bereid bent te 
overwegen dat je God welbehagen geeft, 
dat je God op welke manier dan ook 
gelukkig maakt. Houd je aan dit kleine 
gebed en blijf luisteren.

Zeg elke dag tegen God en tegen jezelf: 
“Ik wil openstaan voor de genaden 
van deze vastentijd.” 
Misschien ben je op dit moment niet 
open, of ben je niet zo open en bereid 
als je zou willen zijn of denkt dat je zou 
moeten zijn. Wat is er nog meer nieuw? 
We kunnen ons leven altijd een beetje 
meer openen, meer dingen loslaten, beter 
luisteren en sneller en hartstochtelijker 
doen wat we weten dat helpt om Gods 
koninkrijk op aarde te voeden.
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Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming
Joppe
Joppelaan 71 a, 7215 AD Joppe; 0575-494221;
rkkerkjoppe@hetnet.nl; www.rkkerkjoppe.nl
Secretariaat: maandag en donderdag 9.30-11.30 uur.
Rekeningnr.: NL82RABO0322303001;
Redactie: willie.lenselink@planet.nl

Locatieraad Elsje August de Meijer, vz. 0575-431401;
Marijke Heeren, secr. 0570-542000; Jan Roes, pm.
0575-490711; Ton Demmers, geb. 0575-491212.

Pastoraatgroep Bertus Haarman, 0573-432407; Clemens
Tenholter, 0575-492392; Germaine Wijnands, 06-53227452,
Anne Wijffels, 0575-490752; Lenneke Groenevelt, 0575-846657.

Familieberichten
In de Heer overleden
Anagonda Antonia Rutgers-Assink, 
weduwe van de heer A. Rutgers, op de 
leeftijd van 98 jaar. Martine Alberdina 
van der Tuin, op de leeftijd van 85 jaar. 
Adrianus Wilhelmus Bernardus van 
Noije, op de leeftijd van 83 jaar. Mark-
Jan Pothoven, echtgenoot van mevr. 
Peggy Pothoven-de Baar, op de leeftijd 
van 56 jaar. Hendrika Gerridina 
Teunissen-Dollenkamp, weduwe van 
Johannes Hendrikus Teunissen, op de 
leeftijd van 96 jaar.

Nieuwjaarsbijeenkomst 
19 januari
Na een mooie woord- en 
communieviering met een inspirerend 
verhaal over onze  grote pelgrimstocht 
door Willem Achtereekte werden 
we warm welkom geheten in het 
Bosrestaurant. Op de traditionele petit 
four prijkte dit keer de Godslamp. 
Onze Joppekerk is nog open, de 
Godslamp brandt en met hulp 
van actieve meedenkende leden 
van onze geloofsgemeenschap zijn 
inmiddels veel zondagen ingevuld. De 
nieuwjaarsreceptie is niet bij uitstek 
onze vrijwilligersbijeenkomst, maar we 
willen met een korte terugblik denken 
aan de mensen die ons afgelopen jaar 
zijn ontvallen, waarvan een aantal een 
grote bijdrage heeft geleverd aan onze 
geloofsgemeenschap. En nu wij bij elkaar 
zijn willen we nog een extra woord van 
dank uitspreken aan hen die onnoemelijk 
belangrijk zijn voor het functioneren van 
onze geloofsgemeenschap. 

Midden augustus vierden we het feest van 
Maria Tenhemelopneming en werd de 
paaskaars uitgereikt aan Annemarie en 
Dick Bouwman, stuwende krachten achter 
de Samen in Woord en Gebed groep. In 
oktober startte met grote zorgvuldigheid 
de voorbereiding voor Allerzielen, in 
november vond het eerste roosteroverleg 
voor de invulling van 2025 plaats en 
later die maand de adventsvoorbereiding 
in en buiten de kerk. Kerstmis met 
mooie vieringen en een volle kerk.                                                                                      
We sloten 2024 goed af en focussen ons 
op het nog jonge 2025 en… de toekomst. 
Namens de Stichting Herbestemming 
Joppekerk gaf Peter Wolbert een update 
over de laatste ontwikkelingen. 

In memoriam Ad van Noije
Zaterdag 25 januari 2025 is Ad van Noije 
overleden en Ad was meer dan 25 jaar 
de dirigent van ons kerkkoor. Het begon 
in 1978 toen Ad voor het eerst af en toe 
kwam meezingen. Verrast was men zo 
mooi hij zong. Jo Oosterwegel schrijft er 
uitgebreid over, dat u kunt lezen op de site 
rkkerkjoppe.nl

Pelgrims van Hoop – 
Biddend op weg met de 
Rozenkrans in mei
Dit jaar vieren we het Jubeljaar, een tijd 
van genade, vernieuwing en hoop. Het 
thema Pelgrims van Hoop herinnert ons 
eraan dat ons leven een pelgrimstocht is 
– een weg naar God, gedragen door geloof 
en verbonden met elkaar, generaties in 
het nu. 

Is bidden pelgrimeren? Wanneer we de 
rozenkrans bidden, trekken we als het 
ware met Maria mee door de geheimen 
van Christus ’leven. We stappen in een 
heilige traditie, waarin woorden en stilte, 
overweging en overgave ons dichter 
bij God brengen. Elke kraal is als een 
voetstap op de weg van geloof, een stap 
richting Hoop en Liefde. 

Vier geheimen leiden ons op de 
pelgrimstocht door het leven van 
Christus, samen in gebed.
Dinsdag 6 mei - Blijde Geheimen: Hoop 
geboren in eenvoud en vertrouwen, met 
Maria als gids op onze weg.
Dinsdag 13 mei - Droevige Geheimen: 
In het lijden van Christus vinden we 
troost en kracht om ons eigen kruis te 
dragen.
Dinsdag 20 mei – Glorievolle Geheimen: 
De overwinning van het leven op de dood 
vervult ons met hoop en vreugde.
Dinsdag 27 mei – Lichtende Geheimen: 
Jezus verlicht onze weg en roept ons om 
zijn liefde in de wereld te verspreiden.

Elke avond een stap verder op de 
pelgrimstocht van het gebed, verbonden 
als Pelgrims van Hoop. Iedereen is van 
harte uitgenodigd om samen te bidden 
en zich door deze eeuwenoude, krachtige 
woorden te laten dragen. Bon Camino!

Goede Vrijdag 
Ook dit jaar zal op vrijdag 29 maart a.s. 
om 15.00 uur de Kruisweg in onze kerk 
worden gebeden.
Voorganger: Lenneke Groenevelt en 
Bertus Haarman draagt het kruis bij de 14 
staties van de kruisweg. Welkom! 

Samen op weg naar Pasen – 
Viering naar het Licht
Op paaszaterdagavond 19 april is er 
om 19.00 uur een familieviering in de 
kerk in Joppe. We gaan samen op weg 
naar Pasen. Tijdens de viering lezen 
kinderen voor en worden er mooie liedjes 
gezongen door het parochieel koor en 
het kinderkoor. Voor iedereen is er een 
kaarsje en geven we het Licht aan elkaar 
door. Samen bereiden we ons voor op het 
feest van Pasen. 
Voorganger: Willem Achtereekte. 
Iedereen, jong en oud is van harte welkom! 

Koffieochtend in de 
pastorie 14 mei 
Voor deze koffieochtend in mei heb ik 
nog geen onderwerp kunnen vinden. 
Het zou heel leuk zijn als er iemand zich 
spontaan aanbiedt om op deze ochtend 
het woord te nemen. Misschien over een 
mooie hobby of een bepaalde interesse, 
die je met ons wilt delen. Op woensdag 
14 mei om 10.00 uur bent u allen van 
harte welkom. Het is fijn als we weten op 
hoeveel mensen we kunnen rekenen en 
ook als u opgehaald wilt worden graag 
een telefoontje naar: 
Puck Vork: 06 33377632 of Janny 
Engelsman: 0575 490434.
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H. Johannes de Doper - Keijenborg
Kerkstraat 7, 7256 AR Keijenborg; 0575-461314,
Secretariaat: donderdag 10.30-11.00 uur
Rekeningnr.: NL85RABO0125501102 (algemeen)
NL25RABO0125502958 (gezinsbijdrage Keijenborg)
NL97RABO0374716390 (gezinsbijdrage Zelhem)
Redactie: hannieankersmit@hotmail.com
Gezinsbijdrage/kerkbalans: C. Gerritsen 06-10065324

Locatieraad/pastoraatgroep
Rob Besselink, 462882; Hans Limbeek, 0314-641546,
Dini Nijenhuis, 06-40594236;
Annie Stapelbroek, 0314-641477

Bereikbaarheid Sint Jan de Doper 
Het parochiesecretariaat is geopend 
op donderdagmorgen van 10.30 uur 
tot 11.00 uur. Telefoon 0575-461314. 
Voor spoedgevallen bij een overlijden of 
spoedbediening belt u de parochiewacht. 
Telefoon 06 10 31 96 38 Contactpersoon 
voor Zelhem: De heer J. Waalderbos, 
Zonnebloemstraat 43, 7021 ZA Zelhem, 
tel. 0314-623809

Parochiële Caritas Instelling:
Secretariaat: Fons Lamers, Kroezerijweg 
8, 7256 KR Keijenborg 

Stichting R.K. Begraafplaats 
Keijenborg
Contactpersoon: Mevr. J. Lamers 
tel. 0575-464162 email : 
begraafplaatskeijenborg@hotmail.com; 
website www.begraafplaatskeijenborg.nl
De geldende tarieven kunt u vinden op de 
website onder ‘Tarieven’

Kerkdienst gemist
Alle vieringen, ook vanuit 
Zutphen, zijn te beluisteren 
via Kerkdienstgemist 
(v/h kerkradio): www.12apostelen.nl/
locatie Keijenborg

Jaargedachtenisviering
Zondag 4 mei: Gerda van Uum 
(verplaatst van 2 maart), Annie Beunk-
Lamers, Pastoor C. van Zanten, Riet 
Niesink-Schennink, Grada Wenting-
Arendsen, Marie Mulder-Mentink

In 2025 gaan we voor de Vastenactie 
naar Oeganda in Afrika. In Kasese maken 
moeders briketten van GFT-afval om op 
te koken. Met de verkoop van de briketten 
besparen ze geld én verdienen ze geld, 
zodat hun kinderen naar school kunnen. 
Zo zorgen we samen voor een gezonder 

leven, een schoner milieu en meer kansen 
voor kinderen. 
Het campagnethema van Vastenactie 
2025 is “Schoner koken, beter leven”
Bij deze Onderweg heeft u het vastenzakje 
ontvangen. Zoals bekend wordt het bij u 
aan huis opgehaald. Mocht u niet thuis 
zijn, er staat een bus achter in de kerk.
U kunt uw bijdrage ook overmaken op 
rekeningnummer IBAN: 
NL04 RABO 0322 3951 00 ten name van 
parochie HH. Twaalf Apostelen onder 
vermelding van MOV Vastenactie 2025.
Hartelijk dank voor uw bijdrage. 
Werkgroep MOV

Nieuwe bewoners op de 
pastorie 
Afgelopen november is pastor Scheve 
vertrokken naar zijn nieuwe appartement 
in Lochem. Daardoor kwam de pastorie 
leeg te staan. Aangezien leegstand slecht 
is voor de staat van een gebouw zijn we 
blij dat het bestuur van de HH. Twaalf 
Apostelen een huurovereenkomst 
met de jeugdzorginstelling D3 heeft 
afgesloten, waardoor onze pastorie 
nieuwe bewoners krijgt. Negen jongens, 
allen statushouders, dus erkende 
vluchtelingen, zullen de pastorie gaan 
bewonen. Omdat ze nog jong zijn zullen 
zij dagelijks begeleid worden door een 
ter plekke aanwezige medewerker van 
D3. De jongens zijn leerplichtig en gaan 
naar scholen in Zutphen en Doetinchem. 
Zo is er voor de pastorie een bestemming 
gevonden die uitstekend past in de 
christelijke traditie. 
Locatieraad en pastoraatgroep 

Zondag 30 maart 2025 
In de viering van zondag 30 maart a.s. 
om 10.00 uur willen wij stilstaan bij het 
einde van de tweede wereldoorlog. Dit is 
weer een gezamenlijke viering met andere 
geloofsgemeenschappen. Voorganger is 
parochiemedewerker Gerry Spekkink

Zondag 6 april 2025
Koor 2gether nodigt je uit: Kom, kom d’r 
in. Het verrassende optreden is op zondag 
6 april om 10.00 uur in de H. Johannes 
de Doperkerk te Keijenborg! De toegang 
is gratis.
Voor meer informatie pagina 6.

Overleden
22 februari 2025 Jo Berendsen-
Tolkamp, 90 jaar

Wij willen alle parochianen die positief 
op de kerkbalans hebben gereageerd 
bedanken voor hun toezegging en 
bijdrage. Mooi om te horen dat veel 
enveloppen gereed waren, zodra de 
lopers deze kwamen ophalen. Ook willen 
wij onze lopers bedanken, die deze 
kerkbalans mede hebben doen slagen. 
Nogmaals hartelijk dank! 

Wijzigingen persoonsgegevens
Wij als kerk krijgen geen wijzigingen van 
persoonsgegevens door. Bijvoorbeeld 
bij een overlijden of een verhuizing. 
Want kerk en staat zijn in Nederland 
van elkaar gescheiden. Dus mocht u 
verhuisd zijn, dan zouden wij daarvan 
graag een melding ontvangen. Mocht het 
zo zijn dat u geen kerkbalansformulier 
in uw bus heeft gekregen omdat we uw 
gegevens niet hadden, maar dat u onze 
geloofsgemeenschap wel een warm 
hart toedraagt, dan kunt u uw bijdrage 
storten op bankrekeningnummer 
NL25RABO0125502958 t.n.v. HH. Twaalf 
Apostelen locatie Keijenborg.
Misschien ten overvloede, maar gelden 
die wij ontvangen in Keijenborg, 
kunnen worden besteed in de 
geloofsgemeenschap St Jan de Doper – 
Keijenborg.

Schoonmaken kerk
Wij willen graag met een groepje 
vrijwilligers de kerk schoonmaken. Je 
kunt je aanmelden bij 
Ciska 06-10065324. 
De volgende zaterdagen staan hiervoor 
gepland:
Zaterdag 5 april van 14.00 tot 16.00 uur
Zaterdag 5 juli van 14.00 tot 16.00 uur

2025
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H. Joseph - Lochem
Nieuweweg 18, 7241 ET Lochem; 0573-251457,
rkkerklochem@hetnet.nl
Secretariaat: dinsdag en donderdag 8.45-11.45 uur.
Rekeningnr.: NL94RABO0336626193 (algemeen en
intenties).
Rekeningnr.: NL72 RABO 0180 7992 90 (kerkbalans).
Redactie: rkkerklochem@hetnet.nl

Locatieraad Anton Schilderinck, vz., 0573-251115; Paul
Wuts, pm., 0573-460149; Ben Hemmer, secr., 0573-257791.

Pastoraatgroep Thea van Huijstee, 0573-258442.

Gouden jubilea Gemengd 
Koor St. Josephkerk
Op zondag 24 november ging diaken 
Gunther Oude Groen voor in een 
bijzondere viering. Het is niet alleen de 
laatste zondag van kerkelijk jaar, maar 
ook het hoogfeest van ‘Christus, Koning 
van het heelal’. Het werd via de encycliek 
Ques Primas (wie zijn de eersten) in 1925 
ingesteld door paus Pius XI n.a.v. van 16e 
eeuwfeest van Concilie van Nicea (325 n. 
Chr.) om tegendruk te geven tegen een 
lekenheerschappij en de goddeloosheid. 
Christus is koning, priester en profeet. 
In zijn begroeting en het openingswoord 
verwelkomde hij, óók namens de 
voorzitter van het Gemengd Koor en de 
koster, de bezoekers en luisteraars. In de 
mooie gezongen, warme viering werd ook 
het prachtige en toepasselijke loflied Aan 
U, o Koning der Eeuwen gezongen. 

Na de ‘mededelingen’ nodigde diaken 
Oude Groen Ans Lans, voorzitter van 
het Gemengd Koor, uit om het woord 
te nemen. Ans: “Het is vandaag een 
bijzondere dag. Maar of het een echte dag 
is weet ik niet, maar het is wel ergens in 
november. We hebben ervoor gekozen 
om het zo dicht mogelijk bij het Sint-
Ceciliafeest, de patroonheilige van de 
zang, te doen en dat is op 22 november. 
We hebben vandaag niet één, maar 
twee leden die 50 jaar lid zijn van ons 

koor. Weet je hoe lang dat is? Als je al 
zolang samen zingt en bij elkaar komt op 
repetitieavonden, ontstaat er een mooie 
groep van mensen die ook lief en leed 
met elkaar delen. Het zingen is natuurlijk 
het belangrijkste, vooral het 4-stemmig 
zingen daar gaat het om. Met trots laat ik 
u weten dat Yvonne Blikman-Luttikholt 
en Theo Venderbosch beiden 50 jaar lid 
zijn van ons koor. Ze zingen de sterren 
van de hemel en ik hoop dat ze beiden nog 
veel plezier in zingen mogen houden.” 
De beide jubilarissen worden naar voren 
geroepen en toegesproken door diaken 
Oude Groen die hen bedankt, namens het 
aartsbisdom, het parochiebestuur en de 
geloofsgemeenschap St. Joseph, voor hun 
grote inzet. Aan deze trouwe koorleden 
reikt hij een door de Gregoriusvereniging 
ingestelde kerkelijke onderscheiding uit. 
Hij speldt hen het gouden eretekenen op 
en overhandigt hun een oorkonde met de 
daarbij behorende draagspeld. Vervolgens 
wordt er spontaan geklapt en het ‘Lang 
zullen ze leven’ gezongen.
Na de viering was het een gezellige drukte 
bij de koffie met wat lekkers erbij en was 
volop gelegenheid om de jubilarissen 
persoonlijk te feliciteren met hun 
onderscheiding.
Bestuur Gemengd Koor St. Josephkerk

Verwelkoming pastoor 
Hans Pauw
• In de zondagse viering van 9 februa-

ri ging pastoor Hans Pauw voor het 
eerst voor als de nieuwe pastoor in de 
St. Josephkerk in Lochem. De locatie-
voorzitter, Anton Schilderinck, heette 

hem namens de geloofsgemeenschap 
St. Joseph een heel hartelijk welkom. 
Hij hoopte dat hij zich snel thuis zal 
voelen om samen stappen te zetten in 
de voortgang en de samenwerking van 
geloofsgemeenschappen in de parochie.

• De tijden zijn veranderd. Kerken 
worden om moverende redenen aan 
de eredienst onttrokken, maar onze 
primaire opdracht blijft: het praktiseren 
van het Evangelie in het dagelijkse 
leven. In feite is het de beantwoording 
van de eerste vraag uit de catechismus: 
“Waartoe zijn wij op aarde?” Om God te 
dienen en daardoor hier en hiernamaals 
gelukkig te zijn.

• In de katholieke traditie wordt 
gesproken over een desidérium 
naturale, een natuurlijk verlangen van 
iedere mens naar het goddelijke. We 
zijn immers geschapen naar Zijn beeld 
en gelijkenis - het is onze identiteit. 
God doet niet aan wonderen, Hij is in 
ons én roept ons. 

 Als wij door individualisering en 
ontkerkelijking die oproep niet meer 
beantwoorden, voelen we ons zich 
eenzaam en verlaten en worden wij niet 
meer geïnspireerd tot het volle leven. 

 Juist daarom zitten migrantenkerken 
vol! Daar is omzien naar én zorg voor 
elkaar zonder aanziens des persoons 
essentieel m.a.w. ze zijn er letterlijk 
en figuurlijk voor elkaar in voor en 
tegenspoed bij lief en leed. 

• Langs deze weg zetten ook vele 
vrijwilligers en lekenvoorgangers 
in deze kerk zich in voor de 
geloofsgemeenschap. Er wordt o.a. 
veel aandacht besteed aan mooie 
aansprekende liturgische vieringen met 
dito overwegingen met bijpassende 
muzikale omlijsting door de koren. Dit 
geeft inspiratie, bemoediging en hoop 
die we graag met anderen willen delen. 
Voor dit alles is ondersteuning vanuit 
het pastoraal team onontbeerlijk.

• Samen op weg, Onderweg, net als de 
Emmaüsgangers in Lucas, naar een 
vierende, roepende en dienende kerk 
voor iedereen. Dat is ons adagium.

• Tot slot veel succes, inspiratie 
en wijsheid toegewenst met de 
werkzaamheden in uw parochie.

Locatieraad en pastoraatgroep
St. Josephkerk Lochem
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H. Willibrord - Olburgen
Olburgseweg 4; 7225 NB Olburgen, 0575-451454,
bgg 0575-452815.
Rekeningnr.: NL42RABO0148900313
Redactie: redactie@12apostelen.nl
E-mail: t.lebbink2@gmail.com

Parochieadministratie/begraafplaatsbeheerder
Thea Lebbink, 451454; t.lebbink2@gmail.com

H. Willibrord - Ruurlo
Groenloseweg 3; 7261 AM Ruurlo; 0573-451456;
info@willibrordkerkruurlo.nl
Rekeningnr.: NL67RABO0356750396 of
NL86INGB0002465958 (kerkbijdrage).
Redactie: info@willibrordkerkruurlo.nl
Opgave gebedsintenties bij Anny Strijker; 452652;
anny@strijkerweb.nl

Locatieraad/pastoraatgroep
Theo te Brake, pm., 453511; Harry Kasteel, 452492;  
Anny Strijker, 452652; Jos Rouwhorst, 453251.

Beste parochianen van de 
Geloofsgemeenschap St Willibrord Ruurlo,

We hebben heel goed nieuws! 
Na al onze inspanningen van het afgelopen 
jaar (2024), waarin we ons tussen hoop en 
vrees steeds weer afvroegen hoe het verder 
zou gaan met onze kerk St. Willibrord, hebben 
we vanuit Zutphen van het bestuur van de 
HH. Twaalf Apostelen een positieve reactie 
gekregen. We blijven nog minimaal drie jaar 
open! We hebben aangetoond dat we een 

actieve geloofsgemeenschap zijn waarbij onze 
kerk een belangrijke thuisbasis is voor tal van 
activiteiten en vieringen. Onze bezwaren tegen 
de onttrekking aan de eredienst hebben dan 
ook gehoor gevonden. We hebben regelmatig 
onze bezwaren gemotiveerd en gedeeld met het 
Bisdom en met het bestuur van de parochie en we 
zijn blij dat we de komende drie jaar weer verder 
kunnen. Het is aan ons om daar gezamenlijk 
inhoud aan te geven.

St Willibrord Geloofsgemeenschap Ruurlo

Activiteiten
U bent van harte welkom bij
Vasten stilte wandeling
Op zondag 16 maart, aanvang 10.00 uur 
bij de Willibrordkerk. Na afloop koffie en 
broodje.

Vrede en verzoening- gebedsmoment 
op de vrijdag 
Samen met PKN aansluiten bij het 
Coventry beraad:
https://www.coventryberaad.nl/ 
Vanaf de eerste vrijdag in de Vastentijd 
om 13.00 uur.
Op 7, 14, 21, 28 maart en 4, 11, 18, 28 april 

Repetitie Gemengd Koor
Elke woensdagmiddag in de kerk; 
aanvang 14.00 uur.

Huiskamer St. Willibrord - Kerk open
Elke woensdagmorgen van 10.00 tot 
13.00 uur, elke vrijdagmiddag van 13.00 
tot 16.00 uur en elke zondagmorgen van 
10.00 uur tot 12.00 uur. Loop binnen 
voor een praatje, een kop koffie of om een 
kaarsje aan te steken. Iedereen is welkom 
in onze huiskamer.

Brede Dak Maaltijden
Elke eerste donderdag van de maand is er 
een Brede Dak Maaltijd in de Sprankel. 
Opgave kan tot uiterlijk twee dagen voor 
de maaltijd bij Anny Strijker, tel: 06 
41569858. De maaltijden beginnen om 
half zes, vanaf vijf uur kunt u gezellig 
aanschuiven. Op donderdag 3 april, 1 mei 
en 5 juni.

Rentmeesterschap Groene Verbinding
Lezing door Benno Klein Goldewijk op 27 
maart om 19.30 uur. De lezing gaat over 
zijn Voedselbos initiatief in Ruurlo.

Vieringen 
Donderdag 27 maart, 10.00 uur: 
eucharistieviering. 
Voorganger is pastor Harry Scheve.
Zondag 20 april, Pasen, 10.00 uur: 
woord- en communieviering met zang 
Gemengd Koor. 
Voorganger is em.-pastor Wil Matti.
Donderdag 24 april, 10.00 uur: woord- 
en communieviering. 
Voorganger is em.-diaken Theo ten Bruin.

Na afloop van de vieringen is er altijd 
koffie en thee.

Donderdag 29 mei, Hemelvaart, 
10.30 uur: openluchtviering. Voorgangers 
zijn ds. A. de Hoop en J. Vreman. 
Locatie: boerderij De Klooster, Batsdijk 4 
te Ruurlo.
Om 10.00 uur staat de koffie en thee 
klaar. Wie zorgt er voor wat lekkers bij 
de koffie? Eigen gebakken koek en cake! 
Bakkers bakken maar!
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H. Willibrord - Steenderen
Bronkhorsterweg 2F, 7221 AC Steenderen
Secretariaat: Azaleastraat 14, 7221 AZ Steenderen
Tel.: 0575 452101; b.g.g. 06 16066571
email: mariaschut@kpnmail.nl
Rekeningnr.: NL28RABO0148991939
Redactie: mariaschotman@gmail.com

Locatieraad Trudi van der Weijden, vz.; Trees Huis in ’t Veld,
pm.; Nel Verheul, secr., 472144, familie.verheul@kpnmail.nl;
Willie Geurts, geb.

Pastoraatgroep Marijke Steemers, Maria Schut, secr. 452101,
mariaschut@kpnmail.nl; Annie Willemsen, Maria Schotman, vz.

Laatste viering met pastor 
Scheve
Op eerste kerstdag ging er voor het laatst 
iemand van het pastoraal team in een 
weekendviering voor in onze kerk. Het 
was pastor Scheve. Er waren veel mensen 
in het sfeervolle gebouw met de kerststal 
en mooie bloemstukken. Pastor Scheve 
kreeg na afloop een bos bloemen als dank 
voor zijn inzet. Hij gaat nu genieten van 
een rustiger leven, maar blijft wel als 
emeritus voorgaan in vieringen. 

Nieuwjaarsreceptie
Op 5 januari was de jaarlijkse 
nieuwjaarsreceptie. Ondanks het 
slechte weer waren er toch redelijk wat 
mensen in de kerk. Jos Lohuis en Maria 
Schotman zijn van nu af aan de vaste 
voorgangers in de maandelijkse woord- 
en communievieringen op de eerste 
zondag van de maand. Voor de laatste 
keer zong het voltallige koor. Na afloop 
van de viering smaakten de oliebollen 
en de koffie heerlijk, temeer omdat de 
verwarming in de kerk was uitgevallen 
en het in het Kerspel heerlijk warm was. 
Maria Schotman gaf een terugblik op 
het voorgaande jaar. Marijke Steemers 
bedankte alle dames van het koor met 

een prachtige roos voor hun jarenlange 
trouwe inzet. De maandagse repetities 
zullen gemist worden. Veel dames keken 
hier naar uit. In het vervolg zingt er een 
groepje van vier heren, begeleid door 
Marijke bij de vieringen. Ook 2Gether zal 
af en toe zingen.

Bezoekgroep
De bezoekgroep is per 1 januari gestopt. 
Dat betekent dat de mensen die ziek zijn 
of boven de 80 niet meer regelmatig 
bezoek ontvangen. Toch verliezen we deze 
mensen niet uit het oog. Heeft iemand 
behoefte aan bezoek of is er iemand ziek, 
dan kan dit doorgegeven worden aan 
Maria Schotman tel. 0644338522. 

Kerkbalans en Onderweg
De toezeggingen voor de Kerkbalans 
zijn weer binnen. Ook dit jaar is de 
opbrengst minder. Voor het eerst onder 
de € 10.000. Het is ongeveer 20% 
minder dan vorig jaar. We zijn onze 
trouwe gevers erg dankbaar dat ze het 
belang van een donatie inzien, omdat 
we zonder geldelijke steun niet kunnen 
voortbestaan. Ook zijn er mensen die 
hebben aangegeven geen Onderweg meer 
te willen ontvangen. 

Dat is wel 
jammer, want 
dan mist u ook 
het inlegvel 
waarop alle 
vieringen 
vermeld staan. 
In het Contact 
kunt u lezen 
wanneer er 
gevierd wordt 
in de kerk als u 
de Onderweg 
niet meer 
ontvangt.

Vastenactie: Schoner 
koken, beter leven
Met deze Onderweg krijgt u ook weer 
het vastenzakje in de bus. Dit jaar 
een bijzonder initiatief van een groep 
vrouwen in Oeganda. Daar heeft Marion 
een methode ontwikkeld om uit GFT-
afval briketten te maken om te gebruiken 
als brandstof bij het koken. Hierdoor 
hoeven er minder bomen gekapt te 
worden om aan hout te komen, is het 
minder slecht voor de gezondheid van de 
mensen (minder uitstoot van schadelijke 
stoffen), de briketten branden langer 
en het is veiliger. Kortom: alleen maar 
voordelen. 

Er is wel geld nodig om meer van de 
benodigde machines (op handkracht) aan 
te schaffen. Wij hopen dat u royaal wilt 
bijdragen. In de viering van 6 april zullen 
we aandacht schenken aan het project.

Vastenmaaltijd
Ook dit jaar willen we weer een Kruisweg 
en vastenmaaltijd organiseren. Op de 
brief van de Vastenactie kunt u zich 
aanmelden voor de maaltijd op 18 april. 
Deelname kost € 6 en komt ten goede aan 
de Vastenactie.

Viering bevrijding van 
Steenderen
Op zondag 6 april wordt in Steenderen 
herdacht dat in Steenderen 80 jaar 
geleden de oorlog eindigde. In de viering 
’s morgens willen we hier ook aandacht 
aan schenken. In het dorp wordt een 
expositie, wandeltocht en concert 
georganiseerd. 

Vrijwilligersdag
Wanneer u deze Onderweg krijgt is de 
vrijwilligersdag op 2 maart geweest. 
Hierover meer in de volgende Onderweg.

Palmtakjes
Met Palmpasen is er geen viering in 
onze kerk. We zullen zorgen dat er 
gewijde palmtakjes komen die dan in 
het kerkportaal staan. U kunt tijdens 
de openstelling van de kerk een takje 
meenemen.

Openstelling kerk
Op 30 maart begint de zomertijd. Vanaf 
die datum is de kerkdeur overdag weer 
open om een kaarsje op te steken. 

Koffiedrinken na de viering
Op de volgende dagen is er gelegenheid 
elkaar te ontmoeten na de viering: 
donderdag 20 maart, zondag 6 april en 
zondag 4 mei.
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H. Willibrord - Vierakker
Vierakkersestraatweg 31, 7233 SE Vierakker, 0575-441286,
info@demooistekerk.nl; www.demooistekerk.nl
Secretariaat: donderdag 10.00 – 10.30 uur
Rekeningnr.: NL40RABO0366417029
Rekeningnr.: NL86RABO0327465948 (restauratie)
Redactie: jozefholtslag@gmail.com

Locatieraad Charlotte Bonga, vz., pm., 441261;
Jan Marijnissen, 441276; Valentijn van Waalwijk,
06 83124367.

Pastoraatgroep Michel Roording, 0630727690.

Toekomst Sint 
Willibrorduskerk Vierakker
Hoe staat het met de plannen 
voor de Sint Willibrorduskerk in 
Vierakker? Nu het bisdom de kerk 
wil verkopen, zal de kerk een nieuwe 
functie moeten krijgen. Gelderse 
Kerken heeft het voornemen de kerk 
te kopen en heeft tot 1 juni de tijd 
gekregen een plan te maken.

Samen met een kleine werkgroep uit 
Vierakker-Wichmond worden momenteel 
de ideeën op een rij gezet en wordt aan 
een toekomstplan gewerkt. Daarbij 
moet natuurlijk rekening worden 
gehouden met de mogelijkheden en 
onmogelijkheden van de kerk. Zowel 
de buitenkant als het interieur van de 
kerk staat op de Rijksmonumentenlijst. 
Terecht, want de kerk uit 1870 is nog 
in bijna originele staat. Dat maakt de 
‘mooiste kerk van Gelderland’ juist zo 
uniek en mag daarom niet veranderen in 
een disco of een appartementencomplex. 
Het is de bedoeling om de kerk een 
museale functie te geven, met daarnaast 
de mogelijkheid de kerk te gebruiken voor 
tal van andere (culturele) activiteiten. 
Want de werkgroep houdt er rekening 
mee dat de kerk toegankelijk blijft voor 
de eigen inwoners, om er diensten, 
concerten of andere bijeenkomsten te 
kunnen houden. En om te kunnen blijven 
genieten van dit prachtige erfgoed dat al 

155 jaar onlosmakelijk verbonden is met 
het dorp.
In het plan zullen alle mogelijkheden 
op een rij worden gezet, zodat het 
sociale karakter van de kerk, waar veel 
vrijwilligers uit Vierakker en Wichmond 
actief zijn geweest en nog zijn, ook in de 
toekomst bewaard blijft. 
Gelderse Kerken zet zich al vijftig jaar in 
voor het behoud en de herbestemming 
van religieus erfgoed en oude, 
monumentale kerken in de provincie 
Gelderland. Met als hoofddoel het 
beschermen van de cultuurhistorische 
en maatschappelijke waarde van deze 
monumenten. 
De werkgroep bestaat uit Arjen 
Woudenberg (directeur Gelderse Kerken), 
Willy Hermsen, Hans Rouwen, Frank van 
der Loo en Tanja Kits. Er worden veel 
gesprekken gevoerd, zowel lokaal als op 
landelijk niveau, zodat het uiteindelijke 
plan breed gedragen wordt. 

Rondleiders gezocht
Zoals bekend wordt er binnen een 
werkgroep nagedacht over wat er in 
de toekomst eventueel in onze kerk 
georganiseerd kan worden. Een van die 
dingen zou kunnen zijn een voortzetting 
en misschien zelfs intensivering van de 
openstellingen. Er is een kleine maar 
zeer enthousiaste groep rondleiders, 
die al jaren de openstelling verzorgt. 
Uitbreiding van die groep is welkom. Lijkt 

het u wat, of wilt u zich 
eerst oriënteren op wat de 
taak van een rondleider 
precies inhoudt, neem 
dan gerust contact met 
ons op. 
U kunt ons bereiken via 
de telefoon: 0575-441286. 
De kerk wordt in 
de zomermaanden 
opengesteld op dinsdag- 
en donderdagmiddagen 
van13.30 uur tot 16.00 

uur. Daarnaast is het hele jaar mogelijk 
om buiten deze openstellingen een 
rondleiding aan te vragen. We hopen van 
u te mogen horen.

Bezoekwerk in het dorp, 
“Omzien naar elkaar” 
Uit: Kerkleven februari 2025

Met het invoeren van de Ouderling 
Nieuwe Stijl wordt ook het bezoekwerk 
in Wichmond en Vierakker wat anders 
ingericht dan u gewend bent. Er zijn in 
het dorp vier organisaties die bezoekwerk 
doen. De Vrouwengroep, de Zonnebloem, 
de RK parochie en de Protestantse 
gemeente te Wichmond.
Deze vier organisaties gaan meer 
samenwerken voor het bezoekwerk, 
zodat alle mensen in het dorp indien 
nodig bezoek ontvangen. We noemen het 
“Omzien naar elkaar”.
Dat vraagt natuurlijk wel wat organisatie. 
We willen proberen om met elkaar 
in beeld te krijgen om welke mensen 
het gaat. We weten dat er al heel veel 
mensen bezoek krijgen van één van 
deze organisaties. De bij ons bekende 
bezoekmedewerkers namens de kerk 
zijn inmiddels allemaal gebeld en er is 
aan hen gevraagd wie zij bezoeken en of 
zij eventueel nog meer mensen zouden 
willen bezoeken. Mocht u niet gebeld zijn, 
maar u bezoekt wel mensen namens de 
kerk, laat het ons dan even weten.
De vier verschillende organisaties sluiten 
met elkaar kort wie er bezocht wordt en 
wat er dan nodig is. Als er echt specifieke 
zijn over geloof of levensbeschouwing, 
dan wordt dat aan ons bekendgemaakt en 
zullen wij deze mensen namens de kerk 
bezoeken.
Het bezoekwerk dat u gewend was in de 
afgelopen jaren wordt dus iets anders. 
Natuurlijk blijft het wel mogelijk om met 
vragen bij mij of bij de ouderlingen aan 
te kloppen en kunnen wij een afspraak 
maken voor bezoek aan huis.
Wij hopen ook dat u even contact met ons 
zoekt als u denkt dat er iemand is die wel 
een bezoekje kan gebruiken. Denk daarbij 
aan verdriet en rouw, aan plotselinge 
ziekte, maar soms ook een heuglijk 
moment.
Mocht u nu denken, ik wil ook wel 
iemand bezoeken in het dorp, dat kan één 
keer zijn, maar ook meerdere keren, laat 
het ons dan even weten.
Hoe meer mensen andere mensen 
bezoeken hoe beter het is voor het hele 
dorp!

“Omzien naar elkaar” is voor en van 
iedereen!

pastor Jacqueline van Dop-Kalisvaart



26 Onderweg Uit de geloofsgemeenschappen

Christus Koning / H. Antonius
van Padua - Vorden
Het Jebbink 8, 7251 BL Vorden; 0575-551735,
ggchristuskoningvorden@gmail.com
Secretariaat: dinsdag 9.30-12.00; donderdag 9.30-11.00.
Rekeningnr.: NL68RABO0366463667 (kerkbijdrage);
NL71RABO0155100904 (algemeen en intenties)
Redactie: cjklijn1970@kpnmail.nl

Locatieraad Herman Peters, secr., 520452; Ton Rutting,
553527; Ab Hartelman, pm., 06-31371011

Pastoraatgroep Jaap Harmsen, vz., 06 54906763;
Ans Heuveling, secr., 552267; Carin Fransen, 552322;
Gerard Eijkelkamp, 552914.

Nieuw leven
Op het moment dat u deze ‘Onderweg’ 
leest loopt de winter ten einde en is 
het voorjaar in zicht. Het voorjaar 
brengt (nieuw) leven met zich mee. 
(nieuw) Leven dat we ook in onze 
geloofsgemeenschap mogen ervaren. 

Als “teken van leven” leest u in deze 
bijdrage over dat wat er in onze 
geloofsgemeenschap zoal “leeft”. 

“Vieringen” in het 
algemeen
Mede dankzij de inzet van veel 
vrijwilligers zijn we in onze 
geloofsgemeenschap in staat om 
“vieringen in de ruimste zin van het 
woord” overeind te houden:

• De hoofdregel (!) is dat er tweewekelijks 
een viering is;

• De ene keer een woord- en 
communieviering met één van onze 
lekenvoorgangers;

• De andere keer een Samenkomst 
die wordt voorgegaan door diverse 
personen en gespreksgroepen. Ook van 
buiten de RK kerk;

• Daarnaast staat er ook met regelmaat 
op een donderdagochtend een 
eucharistieviering op het rooster. Dan 
gaat een lid van het pastoraal team 
voor;

• En daarnaast zijn er nog oecumenische 
vieringen met de PKN Vorden;

• Let op, het gezegde luidt: 
uitzonderingen bevestigen de regel. Dat 
geldt ook voor ons vieringenrooster. 
Soms zijn er meer en soms zijn er 
minder vieringen in de maand. 

 Raadpleeg altijd onze nieuwsbrief. Die 
treft u als bijlage aan bij de Onderweg.

Maar al met al kunnen we concluderen, 
dat wat “vieringen” betreft er genoeg 
leven in de brouwerij is.

Palmpasen 2025
Naast de reguliere vieringen staat in ieder 
geval de oecumenische Palmpasenviering 
op het rooster. Dit jaar op 13 april om 
10:00 uur. in de Dorpskerk met een 
katholieke voorganger (Jaap Harmsen). 
We hopen dat we (zoals ieder jaar) op de 
komst van veel kinderen mogen rekenen.

Passie 2025
Op Goede Vrijdag 18 april vindt voor 
de 10e (!) keer de Passie in onze kerk 
plaats. Er zijn twee vieringen, één om 
15:00 uur en één om 19:00 uur. Let 
op: veiligheidshalve mogen er per keer 
maximaal 350 bezoekers in de kerk. Zie 
ook op pagina 4 in deze Onderweg. 

Schoonmaak
Onze geloofsgemeenschap vertoont volop 
teken van leven. Maar levendigheid 
brengt ook “vervuiling” met zich mee. We 
zijn dringend op zoek naar iemand (m/v) 
die tegen vergoeding 1 keer per 2 weken 
de ruimtes in de kerk wil schoonmaken. 
Hebt u interesse, neem dan contact op 
met ons secretariaat.

Gesprekskring
Ook op andere manieren geven we vorm 

aan onze geloofsbeleving. Bijvoorbeeld 
met de gesprekskring. 
Onder leiding van Henk van den Berg 
verdiepen de deelnemers zich in actueel 
geloven aan de hand van het boek “Jezus 
waarom” van Bas Ragas. Ook op deze 
manier houden we ons geloof en onze 
geloofsgemeenschap levend.

Stand van zaken verkoop 
Christus Koningkerk
Op 13 februari hadden uw locatieraad/
pastoraatgroep een gesprek met het 
parochiebestuur over de status van de 
verkoop. Samengevat is die status:

• Een projectontwikkelaar is doende om, 
na sloop van de kerk, appartementen 
op het terrein te realiseren. Met 
die projectontwikkelaar hopen 
uw locatieraad en pastoraatgroep 
binnenkort een gesprek te hebben;

• Een voorwaarde van de gemeente is 
dat er ook deels “sociale woningbouw” 
gerealiseerd dient te worden;

• Mogelijk kán de kerktoren behouden 
blijven opdat die kan dienen als 
“Mariakapelletje” waar men een kaarsje 
kan opsteken.

Dit alles vergt een lange overlegtijd, 
dus een datum van verkoop is nog niet 
bekend. Tot die tijd blijven wij onze kerk 
gewoon gebruiken. Wij houden u op de 
hoogte.
 

Overleden
Op 8 februari 2025 overleed Gerard 
Schepers op de leeftijd van 91 jaar. Hij 
was jarenlang lid van ons parochiekoor 
“Cantemus Domino”. Wij wensen zijn 
vrouw, kinderen en kleinkinderen veel 
kracht om het verlies te verwerken. Moge 
hij rusten in vrede.

Sempervivum
Dat is niet alleen de naam van een 

“vetplantje” dat altijd leeft. 
Maar het is ook een Latijnse 
spreuk (“altijd leven”) die op 
onze geloofsgemeenschap 
van toepassing is. 
Samen houden we onze 
geloofsgemeenschap levend: 
in het voorjaar, in 2025 en 
ook na 2025.

Namens uw locatieraad en 
pastoraatgroep
Jaap Harmsen
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Emmanuel / H. Johannes de Doper
Zutphen
Nieuwstadskerksteeg 2, 7201 NH Zutphen
Secretariaat: dinsdag 9.00-11.00 uur.
Van Heemstrastraat 4, 7204 GJ Zutphen,
0575-527080; info@stjan-emmanuel.com;
Rekeningnr.: NL76INGB0000887463
t.n.v. RK GG St. Jan Emmanuel
Redactie: scpellemans@hotmail.com

Formuliereninloop 
Cultuurhuis Geweldig
In Cultuurhuis Geweldig wordt iedere 
donderdag tussen 14.00 en 15.30 uur een 
formuliereninloop gehouden. Tijdens 
deze inloop is er gelegenheid om hulp te 
vragen bij het lezen/begrijpen van brieven 
en formulieren. Denk bijvoorbeeld aan 
hulp bij het invullen van een formulier, 
het bellen met een instantie of het 
begrijpen van de inhoud van een brief. 
De mensen bij Cultuurhuis Geweldig 
(Geweldigershoek 39, Zutphen) helpen u 
graag. U bent van harte welkom.

Stadsklooster Zutphen: een 
plek van rust en inspiratie
In onze gejaagde en complexe samenle-
ving hebben steeds meer mensen behoefte 
aan stilteplekken waar ze rust, inspiratie 
en bezinning vinden. Het Stadsklooster 
Zutphen is zo’n plek. Het is geen klooster 
in de letterlijke betekenis van het woord 
en heeft geen eigen gebouw. De gemeen-
schap van “het klooster” wordt gevormd 
door een groep initiatiefnemers en vaste 
en regelmatige bezoekers, die afkom-
stig zijn uit de verschillende kerken en 
geloofsgemeenschappen in Zutphen en 
Warnsveld. In verbondenheid met de stad 
en haar geloofsgemeenschappen en vanuit 
een gedeeld christelijk geloof willen we 
plekken van stilte, spiritualiteit, gastvrij-
heid en aandacht voor mensen onderweg 
bieden. 
Iedere woensdagavond wordt om 19.30 
uur het avondgebed gehouden in de Elisa-
bethkapel, waarbij iedereen die op zoek 
is naar stilte en bezinning welkom is. Om 
19.15 uur wordt er “ingezongen” en is er 
gelegenheid om een kaarsje aan te steken. 
Vanuit de “kerngroep” heeft een aan-
tal mensen een bepaalde taak op zich 
genomen, zoals die van voorzanger, liturg, 
lector en koster. Daarnaast ondersteunt 
het Stadsklooster de wekelijkse online-uit-
zending van een avondgebed van Klooster 

in de Cloud. Dit is elke dinsdagavond via 
ZOOM te volgen (zie hiervoor de website 
van de Binnenkamer, kloosterindecloud.
nl). 
Het Stadsklooster heeft een eigen twee-
maandelijkse digitale Nieuwsbrief, waarin 
de eigen activiteiten en die van de plaat-
selijke geloofsgemeenschappen bekend 
worden gemaakt. Daarnaast is er ruimte 
voor lees- en muziektips en een gedicht. 
Eén keer per jaar wordt er een kloosterdag 
georganiseerd en er wordt medewerking 
verleend aan stiltewandelingen en voor-
bereiding van vespers in de Stille Week. 
Binnenkort wordt gestart met kleinscha-
lige huiskamerontmoetingen waar samen 
gekeken wordt naar films die aan het 
kloosterleven gerelateerd zijn.
In 2025 hoopt het Stadsklooster haar 
eerste lustrum te vieren. Dat willen we 
niet ongemerkt voorbij laten gaan. In onze 
Nieuwsbrief waarop u zich kosteloos kunt 
abonneren en op onze website www.stads-
kloosterzutphen.nl wordt u hiervan op de 
hoogte gehouden.
U bent van harte uitgenodigd om het 
avondgebed met ons mee te vieren en 
te ervaren hoe heilzaam zo’n baken van 
rust kan zijn middenin de vaak zo drukke 
werkweek!
Coby Aartsen 

Nieuwstadslezingen Zutphen
Locatie: St. Jan de Doper, ook 
Nieuwstadskerk geheten
Datum: 29 maart 2025
Tijd: 12.00-16.00 uur

Tevens boekpresentatie van: Cassiodorus, 
Variaties. Politiek, psychologie en 
patristiek in de zesde eeuw. Vertaling en 
inleiding: Joost Baneke, Middeleeuwse 
Monastieke Teksten. Uitgeverij Damon, 
Eindhoven, 2025. 
ISBN 978 94 6340 361 0.

12.00 uur: inloop met koffie en thee
13.00 uur: gregoriaans gezang

13.05 uur: opening door dagvoorzitter
13.15 uur: eerste lezing door Paul 

van Geest: Augstinus en 
Cassiodorus

13.45 uur: gregoriaans gezang
13.55 uur: tweede lezing door Piet 

Gerbrandy: Boëthius en 
Cassiodorus

14.25 uur: pauze en boekverkoop
15.00 uur: derde lezing door Joost 

Baneke: Maat houden in de 
ziel, maat houden in tijden 
van persoonlijke en politieke 
crisis 

15.20 uur: gregoriaans gezang
15.30–16.00 uur: afsluiting en 

boekverkoop

Het idee is om hiermee een eerste 
‘Nieuwstadslezing’ (maar in feite dus drie) 
te organiseren, die voor een breed publiek 
interessant kan zijn: het gaat zowel om 
de psychosociale/geestelijke/spirituele 
gezondheid van individuele mensen, 
als om die van de gemeenschap (zoals 
Augustinus en ook Cassiodorus betogen 
n.a.v. de ideale ‘stad’/’staat’). Voor beiden 
spelen de ‘kardinale en theologische 
deugden’ daarin een centrale rol. Dat is 
onlangs ook door de historica Beatrice 
de Graaf in haar Huizingalezing weer 
geactualiseerd voor de huidige politieke 
situatie, waarv oor zij richting gevende 
morele waarden noodzakelijk acht. 

Prof. dr. Paul van Geest, hoogleraar 
kerkgeschiedenis, en economie en 
theologie.
Dr. Piet Gerbrandy, universitair docent 
klassieke talen, en dichter/vertaler
Prof. em. dr. Joost Baneke, 
psycholoog, theoloog, en priester in de 
Nieuwstadskerk

Overleden
11-01: Theodora Johanna Imhoff-
Thijssen, 80 jaar
17-01: Theodorus Johannes 
Laurentius Engelen, 89 jaar
31-01: Gerhardus Johannes 
Winkelman, 93 jaar

Intenties
30/03: Wim Hilgenkamp; 20/04: Wim 
Hilgenkamp; pastoor Wim Jongerius; 
27/04: Wim Hilgenkamp
 
Gedoopt en Eerste  
H. Communie
02-02: Adrienne Anthonia Vink en 
Mathilde Elisabeth Vink.

Kopij:
Inleverdatum kopij volgende Onderweg: 
4 april
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Het lectionarium is een liturgisch boek, waarin de lezingen 
staan die in een weekendviering worden gelezen. Het gaat om 
de schriftlezingen uit de Bijbel, die volgens een vast leesrooster 
worden voorgelezen. Het gaat om teksten uit het oude testament, 
psalmen, epistellezingen, de brieven van de apostelen en 
evangelielezingen. In een eucharistieviering verzorgt de priester 
de evangelielezing. Een lector leest meestal de overige teksten.

Het lectionarium kent een driejarige cyclus, waarbij de jaren 
worden aangeduid met A, B en C. Elke jaarlijkse cyclus begint op 
de eerste zondag van de advent. Jaar B met de evangelielezingen 
volgens Marcus volgt op jaar A met de evangelielezingen volgens 
Mattheüs. En jaar C met de evangelielezingen volgens Lucas 
volgt op jaar B. Daarop volgt weer jaar A. Het Evangelie volgens 
Johannes wordt tijdens Pasen gelezen en wordt waar nodig 
gebruikt voor andere liturgische perioden zoals de Advent, 
Kerstmis en Vastentijd.

De lectionariums I t/m IV zijn voor gebruik op de weekdagen. 
Deel I is onder andere voor de Advent, Aswoensdag t/m de 
Goede Week, het Paasoctaaf en de tweede t/m de zevende week 
van Pasen. Deel II is voor de oneven jaren en deel III voor de 
even jaren. Deel IV is voor de heiligen en bijzondere vieringen 
(initiatie van volwassenen, kinderdoopsel, vormsel, Eerste 
Heilige Communie, wijding van bisschop, priester en diaken, 
huwelijk). 

De tekst van de tegenwoordige Nederlandse uitgave van het 
lectionarium is grotendeels gebaseerd op de oorspronkelijke 
Willibrordvertaling. Deze Willibrordvertaling uit 1975 werd 
gemaakt onder auspiciën van de Katholieke Bijbelstichting en 
de Vlaamse Bijbelstichting. De vernieuwde Willibrordvertaling 
van 1995 bevat een geheel herziene tekst en is nooit door de 
Katholieke Kerk geaccepteerd als in de liturgie te gebruiken 
tekst.

Onze religieuze  
gebruiksvoorwerpen 

het Lectionarium


